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AKBABA MİZAH DERGİSİ 
ETRAFINDA SOVYET TEHDİDİ VE 
SOĞUK SAVAŞ'A GİDEN YOL 


Derya Kılıçkaya * 


Giriş 


Genel olarak Türklerle Rusların münasebetlerine baktığımızda, Türk tarihinin son yüzyıllardaki siyasi, askeri ve diplomatik açıdan en önemli kısmını Rusya ile olan ilişkimizin teşkil ettiği görülür: 


“Türkiyenin geopolitik durumu ve Rusya tarihinin Büyük Petrodan itibaren takib ettiği genişleme ve fütuhat siyaseti icabı, bu iki Devlet arasında, başta askeri olmak üzere, çok çeşitli karşılaşmalar vuku bulmuştur. Nitekim Petro I. dan itibaren Türkiye ile Rusya arasında, Birinci Dünya Savaşı dahil, 
dokuz büyük Savaş yapılmıştır. Bunlardan ikisi hariç (1711 Prut Savaşı, 1856 
Kırım Savaşı) bütün harplerde Türkiye yenilmiştir. Bilhassa Katarina II ile başlayan Türk-Rus savaşlar, XIX. y.yıl sonlarına kadar, Türkiye'nin büyük arazi kayıplarına yol açtığı gibi, 1878 Şubatında Rus ordularını ta İstanbul 


surlarına kadar getirmiştir.” * 


1920'lerin hemen başında kurulan iki devlet olan Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkinin ise 1920'li yıllar ile 1930'lu yılların ilk yarısında oldukça iyi olduğu söylenebilir. 1932 senesinde Başbakan İsmet İnönü'nün Stalin ile samimi görüşmesi ve sonrasındaki Sovyetler Birliği yardımı bu dostluğun göstergesidir.” Sovyet tehdidi olarak adlandırılan tehdit ise aslında ilk olarak 


* — Kocaeli Üniversitesi (deryakilickaya85©gmail.com) 

2 Akdes Nimet Kurat , Türkiye ve Rusya XVIII. Yüzyıl Sonundan Kurtuluş Savaşına Kadar Türk-Rus 
İlişkileri (1789-1919), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 2011, s.VII. 

3 “Türkiye ve Sovyetler Birliği, yeni kurulan iki devlet olarak 1920'li ve 1930'lu yılların ilk yarısı 
boyunca yakın diplomatik ilişkiler içerisinde olmuşlardır. 1925 yılında iki ülke arasında imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması, bu yakınlaşmanın önemli sonuçlarındandır. 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü'nün Sovyetler Birliği'nin davetlisi olarak Moskova'yı 
1930'lu yılların başlarına taşımıştır. Bu ziyaret sonunda Sovyetler Birliği tarafından Türkiyeye 16 
milyon liralık kredi verilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlığını bir kez daha göstermiştir.” Barış Ertem, “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye- Sovyetler Birliği İlişkileri ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Yakınlaşmasına Etkileri, Turkish Studies, Volume 817, 2013, s. 157. 
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1939'da Moskova görüşmeleri sırasında ortaya çıkmıştır.' Bu görüşmelerde kendilerine Boğazlarda üs verilmesini talep eden Sovyetler, daha sonra II. Dünya Savaşına girmiş ve Türkiye için kısa süreli de olsa bir tehdit olmaktan uzak kalmıştır.” Ancak Sovyetler, savaş bitip de savaşın galibi ve süper güçlerden biri olarak ortaya çıkınca tehdit yeniden gündeme gelmiş, önce dostluk anlaşmasını yenilemeyeceğini bildirmiştir. 19 Mart 1945'te Sovyet Dışişleri Komiseri Molotov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarpere hükümete iletmesi için bir nota vermiş ve süresi 7 Kasım 1945'te bitecek olan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmasının yenilemeyeceklerini bildirmiştir”; 


“Notada Sovyetler Birliği'nin, 17 Aralık 1925'te imzalanan ve üç kez 


karşılıklı protokollerle süresi uzatılan antlaşmanın günün koşullarına 


uymaktan çok uzak olduğu! gerekçesiyle bu karara vardığı bilgisi yer almıştır.” 


Sovyetler, Haziran 1945te ise Türkiyeden toprak istediğinde bulunmuştur. Ağustos 1946da bir başka nota ile isteklerini yineleyen Sovyetler, Türk- Sovyet ilişkilerinin gerilmesine neden olan talepleriyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmiştir. 


Akbaba, Sovyetler tarafından tehlike olarak görülmüş bir dergidir. 
Sovyetler Birliği, Akbaba'yı Alman propagandası yapmakla suçlamıştır. 
Kaynaklarda yazdığına göre 1944 yılının Temmuz ayında Sovyetler 


1 “2. Dünya Savaşı ve sonrasında oluşan devletler sisteminde Türkiye, kendisine bir yön bulma çabası 
içerisindeyken iki mühim gelişmenin etkisinde kaldı. Birincisi, Eylül-Ekim 1939da Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında gerçekleştirilen Moskova görüşmeleridir. Bu görüşmelerde Sovyet tarafı Türkiyeden Boğazların statüsünde değişiklik yapılmasını ve kendilerine üs verilmesini talep etmişti. Sovyetlerin bu talebi karşısında Türkiye, İngiliz-Fransız ekseninde dış politikada denge arayışına girmiş ve bu ülkelerle ittifak kurmuştur. Sovyetlerin Türkiye üzerindeki baskıları tüm savaş boyunca devam etmiş ve Türk siyasi tarihinde Batı eksininde bir güvenlik arayışı temelinin oluşmasına sebep olmuştur.” 
Kaan Kutlu Ataç, “2. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Tehdidi ve Türkiye (1945-1946) Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 25, 2017, s. 185. 

2 “TI. Dünya Savası sırasında İngiltere, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 
savaşa girmesi için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak Türkiye, bu çabalara rağmen savaş boyunca tarafsızlık politikasını benimsemiş ve kendisini savasın dışında tutmayı başarmıştır. 
Uyguladığı tarafsızlık politikası, Türkiyeyi savasın büyük yıkımından uzak tutmakla birlikte, savaş sonrasında Türkiye'nin kendisini büyük bir yalnızlık içinde bulmasına da neden olmuştur. Türkiye bu yalnızlığının sıkıntısını en çok Sovyetler Birliği'yle savaştan hemen sonra yasadığı sorunlu dönemde hissetmiştir.” Barış Ertem, “Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı: 21, 2009, s. 378. 

3 “1925 antlaşması 1929 uzatma protokolüyle 2 yıl, 30 Ekim 1931de imzalanan protokolle 5 yıl ve 
7 Kasım 1935'te imzalana protokolle 10 yıl uzatılmıştı.” Erel Tellal , Türk Dış Politikası Kurtuluş 
Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (I 1919-1980), Editör: Baskın Oran, İletişim Yay., İstanbul, 2002, 5.501. 

4 Nezihe Selcen Korkmazcan (2018), İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu 
Yay., Ankara., 2018, s.284. 
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Birliğinin Ankara Büyükelçisi S. Vinogradov SSCB Dışişleri Halk Komiseri Yardımcısı S. Kavtarzade ve S. Lozovskiye bir mektupla beraber yirmi sekiz sayfalık bir ek de göndermiştir. Büyükelçi Vinogradov, mektubunda bir rapordan bahseder. Bu rapor, Türkiyedeki Alman propagandasının ne düzeyde olduğunu gözler önüne sermektedir. Rapor, Türkiyedeki Amerikan Savaş Enformasyon Bürosu tarafından hazırlanmıştır. Bu raporu çevirerek mektubuna ekleyen büyükelçi, Alman propagandası dolayısıyla bu raporun dikkate alınması gerektiğini bildirir. İşte bu raporda başka konulara da yer verilmiştir. Bu konulardan biri de Akbaba dergisidir: 


“Raporda başka hususlara da yer verilmişti: Alman propagandası başlıca olarak Çınaraltı ve Akbaba dergileriyle yapılmaktaydı. Bu dergilerin sahibi Nuri Paşa idi. Nuri Paşa Zeytinburnu'nda (İstanbul yakınında) silah fabrikası sahibiydi. Nuri Paşa 1914-18 yılları arasında Türk ordusunun başında bulunmuş Enver Paşa'nın kardeşiydi. Enver Paşa Ruslar tarafından öldürülmüştü ve Nuri Paşa bunu unutmamıştı. Çınaraltı dergisi Almanya'nın SSCBye saldırısından sonra yayımlanmaya başlamıştı ve Rusya'nın güneyindeki Türk ahali adına Rusya karşıtı propaganda yapmaktaydı. 
Derginin amacı ise tüm Türkleri bir çınar altında toplamaktı. Çınaraltı 


»] 


dergisinin editörü Yusuf Ziya Ortaç, Akbaba'nın editörü ise Orhan Seyfi ydi. 


Bahsi geçen raporda, Akbaba ve Çınaraltı dergilerinin Ruslar tarafından Alman propagandası yapmakla itham edilmesinin altında, bu yayınların Türkçülük akımıyla yakından ilişkili olmaları yatabilir. Sonuçta, II. Dünya Savaşı ile birlikte Türkiyede Türkçülük akımı biraz daha öne çıkmış ve bu akımı destekleyen çeşitli yayın organları ortaya çıkmıştır. Akbaba ve Çınaraltı da bu yayınlar arasındadır. Üstelik o dönem Türk basınında genel bir Alman sempatisinin de olduğu bilinmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı Ruslar, bu iki dergiyi Alman propagandası yapmakla suçlamış olmalıdır. Raporda dergilerin sahibi olarak gösterilen Nuri Paşa konusuna gelirsek evet, Nuri Paşa'nın Çınaraltı dergisine mali yardımda bulunduğu bilinmektedir: 


1 Cemil Hasanlı, Tarafsızlıktan Soğuk Savaşa Doğru Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1953), Çev. Ali 
Asker, Bilgi Yay., Ankara, 2011, s. 106-107. 

2 “Türkiyede 1941 ile 1943 yılları arasındaki dönem, savaştaki Alman üstünlüğüne bağlı ortaya çıkan 
Almanya yanlısı ırkçı ve Turancı olarak nitelenen yayınların ve yazıların arttığı bir zaman dilimi olmuştur. Hükümet de dış politikadaki hassas dengeleri gözeterek Almanya yanlısı bu akımlara ve yayınlara karşı uzun süre harekete geçmemiştir.” Mithat Kadri Vural, “II. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIN 16- 17, 2008, s.387. 
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“İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Türkiyede artan Türkçülük akımıyla paralel olarak bu fikri savunan Gök-Börü, Türk Yurdu, Çınaraltı, Akbaba, 
Millet ve Çığır gibi mecmualar yayınlanmaya başladı. Nuri Paşa, 1941 
senesinde yayınlanmaya başlayan Çınaraltı Mecmuasına mali yardımda 


»1 


bulunmaktaydı. 


Pekiyi, raporda bahsedildiği gibi Nuri Paşa, Enver Paşanın kardeşi midir? Evet, kardeşidir ve yine raporda belirtildiği gibi, Rusyadaki Türkler adına, onların Rusyadan kurtarılması ve bağımsızlıkları için pek çok faaliyette bulunmuştur: 


“16. yüzyıldan beri İdil (Volga), Kırım, Kafkasya ve Türkistan üzerinde yayılmacılığını sürdüren Rusya, 19. yüzyılsonlarında bu bölgeleri ele geçirmeyi başarmıştır. Bölgelerdeki Türk toplulukları Rusya'ya karşı savaşmışlar ve daha sonra da isyanlarını sürdürmüşlerdir. Fakat Rusların teknolojik üstünlükleri karşısında başarılı olamamışlardır. Rusyadaki Türklerin kurtarılması için ilk defa cephe açılarak askeri kuvvet kullanımı Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa tarafından yapılmıştır. Kardeşi Nuri Paşa (Killigil), Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak Azerbaycanı kurtarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra da Nuri Paşa, Türk Dünyası ile ilişkisini sürdürmüştür. 2. 
Dünya Savaşı'nda Almanya- nın Sovyet Rusya'ya 22 Haziran 1941 tarihinde saldırmasıyla birlikte Nuri Paşa, Türk topluluklarının kurtarılması için Alman yetkililer ile Türk Hükümeti'nin bilgisi dâhilinde birçok görüşmeler 


yapmış, fakat başarılı olamamıştır.” ? 


Görüldüğü gibi, bu gibi sebeplerden ötürü Ruslar, Akbaba'yı tehlikeli bulmuş ve Alman propagandası yapmakla suçlamıştır. 


İşte biz de bildirimizde, Rusların dahi dikkatlerini üzerine çeken Akbaba'nın Sovyetleri genel olarak nasıl algıladığına ve “Sovyet tehdidi” ortaya çıktığında nasıl bir tutum sergilediğine değineceğiz. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Sovyet tehdidi” ortaya çıkana kadar, Akbaba mizah gazetesinde? II. Dünya Savaşının nasıl ele alındığına 


1 Nejdet Karaköse, “İkinci Dünya Savaşı Esnasında Sovyet Rusyadaki Türklerin Bağımsızlığı İçin 
Nuri Paşa'nın (Killigil) Faaliyetleri ve Alman Yetkililerle Görüşmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 213, 2014, s. 191. 

à AgM. 181 

3 “Türk mizah gazetelerimizden olan Akbaba'nın 1922 yılında yayın hayatına başlamasına vesile olan 
Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon mizah gazeteciliği adına başarılı bir yayıncılık yaparak 1977 
yılına kadar süren uzun soluklu bir esere imza atmışlardır. Elli beş sene yayımlanan bu gazete mizahi yönünün yanı sıra edebiyat ve edebiyat tarihi açısından bizlere kaynaklık etmektedir.” Uğur Yüksek, 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genel olarak değinilecektir. İkinci bölüm ise çalışmamızın esasını oluşturur. 
Tehdit ortaya çıktığında, bizden toprak talebinde bulunduklarında, topraklarımız üzerinde hak iddia ettiklerinde ve Boğazlarda kendileri için üs istediklerinde Akbaba nasıl bir tutum içindeydi. Bilhassa karikatürler etrafında bu duruma eğileceğiz.' Çalışmanın üçüncü bölümü ise Sovyetlerin sadece Türkiye için değil aslında tüm dünya için oluşturduğu tehdide dairdir. Özellikle Amerika ve Birleşik Krallık tedirgin etmeye başlayan Sovyetler, kendini bir savaşın içinde daha bulacaktır. Bu savaş kırk beş yıl sürmüş bir “Soğuk Savaş”tır. Sıcak savaşa dönüşmeden son bulan bu dönemin ardından Sovyetler Birliği dağılmıştır. İşte “Soğuk Savaş” a giden yolda Akbaba'da neler var, Amerika ve Rusya arasındaki gerginlik dergiye nasıl yansıdı? Son bölümde dar bir çerçevede birkaç karikatüre yer vererek “Soğuk Savaş”ın başlangıcının dergiye nasıl yansıdığına da değinilecektir.” 


I. Sovyet Tehdidi Ortaya Çıkana Kadar Akbaba'da II. 
Dünya Savaşı'nın Nasıl Yer Aldığına Kısa Bir Bakış ? 


Akbabada, 1945 senesinde yayımlanan bir karikatür, Rusların II. 
Dünya Savaşındaki tutumunu gözler önüne serer. Karikatür, “Şevki” imzasını taşımaktadır. Çalışmamızda ele alacağımız karikatürlerin büyük bir kısmının sahibi, Şevki Çankayadır.* Derginin 11 Ocak 1945 tarihli 
42. nüshasında karşımıza çıkan bir karikatürde; İngiliz, Amerikan ve Rus üç kişi görünmektedir. Ağzında pipo olan asker Winston Churchillden ötürü İngilizleri temsil etmektedir. II. Dünya Savaşı'nda “müttefik” konumunda olan bu üç milletten asker masa başında, harita üzerinde paylaşım yapmaktadırlar. İngiliz, “Ben, o yana”; Amerikan “Ben, bu yana” gitmek istiyorum diye gösterirken, Rus askerinin gösterdiği şehir ilgi çekicidir: Viyana. Bilindiği gibi, 1938de Avusturya, Almanya tarafından 


“Akbaba Gazetesi (376-450 Sayılar), İnceleme, Tahlili Fihrist, Seçme Metinler”, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. Betül Coşkun, İstanbul 2014, s.i. 

]  "(...) edebiyatçılarımızın karikatüristlere sıkça espri verdikleri de söylenmektedir. Akbaba dergisinin sahibi Yusuf Ziya Ortaç çizerlerine bazı esprileri kendisinin verdiğini itiraf etmiştir. Karikatürle ilgili kimi kaynaklarda eleştirilen Ortaç'ın bu tutumunu 26 Eylül 1957 tarihli Milliyet gazetesindeki Objektif adlı köşesinde Peyami Safa da dillendirmektedir.” Said Coşar , “Edebiyatın Karikatürize Halleri” Turkish Studies, Volume 512, 2010, s. 694. 

2 Sovyet tehdidinin Türk basınındaki günlük siyasi gazetelere nasıl yansıdığını anlamak için bkz. 
Selçuk Ural, İlyas Topçu, “Soğuk Savaş Dönemi Türk Basınında Sovyet Tehdidi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 44, Haziran 2016, s. 519-531. 

3 Bu konu hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgi için bkz. Hale Öğdü, Türk Siyasal Hayatının 
Karikatür Üzerinden Analizi: Akbaba Dergisi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. Ramazan Yelken, Konya 2011. 

4 Necati Tonga, “Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba (1922-1977) Turkish 
Studies, Volume 312, 2008, s. 670. 
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ilhak edilmiştir; yani egemenlik altına alınmıştır. II. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin karşısında bulunan mihver devletlerden biri de Almanya idi. İşte, Sovyetler, Almanya'nın egemenliği altında bulunan Avusturya'nın başkenti Viyana'yı işgal etme arzusundaydı. Sovyetler, bu arzusunu Nisan 1945'te elde etmiş ve Viyanayı ele geçirmiştir. Akbabada yayımlanan aşağıdaki karikatür, Stalinin Avusturya topraklarını ele geçirmeye niyetli olduğunu gösterir niteliktedir. 





Akbaba, 11 Ocak 1945, Yıl: 22, Sayı: 42, s. 1. 


1945 senesi geldiğinde, II. Dünya Savaşı'nın taraflarından “mihver” 
devletlerin yenilgiye yaklaşmakta oldukları çok belliydi.^ Akbaba da siyasi bir mizah mecmuası olarak durumu görmüş ve 11 Ocak 1945 tarihli 42. 
nüshasında bu durumu gösteren bir kapak karikatürü yayımlama ihtiyacı duymuştur. Bu karikatürün altında açıklama olarak “Mayın Kampın 
Son Sayfası” yazmaktadır. Derginin “Mayın Kamp'tan kastı, “Mein 
Kampf "tir. Bu, Adolf Hitler'in yazdığı Türkçeye “Kavgam” olarak çevrilmiş otobiyografik bir kitaptır. Hitler, eserini 1924 senesinde hapishanedeyken yazmaya başlamıştır.? İşte Akbaba da bu eserin son sayfası diye bir karikatür çizmiş ve Nazi Almanyasinin 1945'teki durumunu gözler önüne sermiştir. Karikatürde, “Kavgam” kitabının son sayfasının üstünde bir kılıç yer almaktadır. Kılıcın kabzası dikkat çekicidir. Kabzanın en ucunda 


1 Ayşen Şatıroğlu (2006), "San Francisco Konferansı Sonrası Dünyada Türkiyenin Yer Arayışı”, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3 (12), 2006, s.23. 

2 Barış Ertem, “Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947)” 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3M1, 2010, s. 265. 

3 Adolf Hitler, Kavgam, Emre Yay., İstanbul, 2005, s. arka kapak. 
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müttefiklerden ABD'nin bayrağındaki yıldızlardan biri yer alır. Kabzanın kendisinde ise Birleşik Krallık'ın bayrağı yer alır. Kabzadan sonra dikkati çeken ise kılıcın kendisidir. Kılıcın üstünde SSCB'nin bayrağında yer alan sembol vardır. Kitabın üzerinde dikkati çeken bir başka şey ise bir Nazi askeridir. Kolunda Nazi Almanyasının bayrağı vardır ve tüfeğini bırakmış, ardına bakmadan, kanlı ayak izleri bırakarak kaçmaktadır. Bütün bunların anlamı şudur: Müttefikler zafere, mihver devletler ise yenilgiye yaklaşmaktadırlar. 





Akbaba, 11 Ocak 1945, Yıl: 22, Sayı: 42, kapak. 


Türkiye, II. Dünya Savaşı'nda her ne kadar yer almasa da savaş neredeyse bittikten sonra “müttefikler” tarafında aktif rol oynamıştır. 
Bunda, müttefik devletlerin teklifleri ve telkinleri önemli rol oynamıştır. 
Bunun üzerine Türkiye, 1945'te Boğazlar konusunda müttefik devletlere yardımcı olmuş ve iki Boğazı da onların kullanımına açmıştır.' Bu durum elbette Rusya'nın işine gelecektir. İşte Akbaba, müttefik gemilerinin aldığı bu 


1 “İkinci Dünya Savaşı'nın çıktığı 1 Eylül 1939 yılından itibaren savaşın son yılına kadar Türkiye 
tarafsızlığını korumuştur. Savaş sırasında Türkiye'ye iki tarafın da cazip teklifleri olmasına rağmen Türkiye 23 Şubat 1945 tarihine kadar tarafsızlığını korumuş ve zorunlu olmadıkça savaşta yer almamayı düşünmüştür. Eski dostu olan Sovyetler Birliği beklenmedik bir şekilde 1941de Alman taarruzuna uğramış ve Sovyet Rusya çok zor bir döneme girmiştir. Bu arada Türkiyeyi savaşa sokabilmek için diplomatik girişimler hızlanmış ve 1943'te Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüşüp ikna etmek için müttefikler Türkiye'ye kadar gelmişlerdir. Türkiye bu telkinlerin etkisiyle önce Almanya'ya ihraç ettiği 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Boğazlar ayrıcalığı karşısında bir karikatür yayımlamıştır. Şevki Çankaya'ya ait olan bu karikatürün üzerinde şu ibareye yer verilir: " Gazetelerden: Müttefik gemilerinin Boğazlardan geçmesi Rusyaya malzeme nakliyatını yarı yarıya kolaylaştıracaktır.' Karikatürün altında ise şu mizahi yoruma yer verilmiştir. “Can boğazdan gelir.” Karikatüre bakıldığında bir Rus askerinin dürbünle Boğazları denetlediği görülür. 








Gazetelerden : 


Müttefik gemilerinin Boğazlardan geçmesi, Rusyaya malzeme nakliyatını 
: yarı yarıya kolaylagtiracaktir. 





Ata sözlerinden: Can boğazdan gelir | E $ 
5 E 


Akbaba, 25 Ocak 1945, Yil: 22, Say1 44, s. 1. 


Sovyet güçleri 1945 Şubat'ında Alman topraklarına girmişlerdir. Ancak karşılarında Alman ordusundan kimseyi bulamazlar. Bu durumun Akbaba tarafından “Saklambaç” başlıklı küçük bir yazıyla ele alındığını görürüz. 
Yazıda belirtildiğine göre, müttefiklerin böylesine ilerleyişinden sonra, artık Almanların teslim olmaları gerekir. Bu “saklambaç” oyununu bırakmaları daha iyi olacaktır. Şubat ayının başında dile getirilen bu dilekten kısa süre sonra mayıs ayında Almanlar gerçekten teslim olacaklardır. 


ve kendi ekonomisi için çok önemli olan bazı ürünlerin ihracatını yasaklamıştır. Ardından 1944 
yılında Almanya ile bütün diplomatik ilişkilerini kesmiştir. 3 Ocak 1945 tarihinde de Japonya ile olan bütün ilişkiler kesilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bunlarla sınırlı kalmayarak, Boğazları müttefik devletlerin kullanımına yani, serbestçe geçişlerine açmış ve müttefiklerden yana açıkça tavır alarak onların uzun ve zahmetli yollardan geçerek uğraşmaları yerine kısa yoldan zafere ulaşmalarına yardımcı olmuştur.” Süleyman Ünlüsoy, İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Gerginleşen Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkilerinin Türk Kamuoyundaki Tepkileri (1945-1952), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. Sabahattin Özel, İstanbul 2001, s. 8. 

1 “Sonuçta Almanyanın 1 Eylül 1939 yılında başlatmış olduğu dünya harbi 7 Mayıs 1945 günü saat 
14:40'ta sona ermiş, Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim oluş belgesini Eisenhower karargâhında 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Saklambaç 


Batıdan Amerikan orduları, 


“İngiliz orduları, Fransız orduları ve Polonya, Belçika gibi memleketlerin “sembolik, or- 


duları Alman , topraklarında 


ilerlemeğe çalışırken doğudan da Sovyet orduları o toprak- 


lara girdiler. “İki ateş arasın- 


da,, kalan Almanyanın pek yakinda “kârı itmam,, edileceğe 


benzer! Tabii orduları temizlenirse? 

: Ama hani ordular? Müttefikler günde kırk kilometre 


ilerledikleri halde Alman ordularına raslıyamıyorlar. Ga- 


liba, Almanyada bir askeri saklambac oyunu başladı. “Ebe,, 


ler iki taraftan sıkıştırıp ilerlerken Alman ordularının “So- 


vel, diye bağıracaklarına ihtimal verilemez! Bari vaktinde 


meydana çıkıp “teslim!,, deseler!l. | 


Akbaba, 1 Subat 1945, Yil: 22; S. 45. 


Almanyanın Şubat 1945'teki durumu gerçekten de zordur. Alman orduları müttefikler karşısında gerilemeye devam etmektedir. Onların bu güç kaybını anlatan ve mizahi bir şekilde durumlarını gözler önüne seren Akbaba, Şevki Çankaya'nın bir başka karikatürü ile onların içinde bulundukları koşulları gösterir. Karikatürün altında “Almanların son gizli silahı: Kar topu!” yazmaktadır. Karikatürde öne çıkan kişi Hitlerdir. 
Elindeki kar topu ile savunmaya geçmiştir. Müttefiklerin ellerinde ise tüfek ve süngüler yer alır. Burada, Almanya'nın Rus soğuğunda bozguna uğramasından bahsedilmektedir. Almanya, Rusyanın soğuğuna da yenilmiştir. Artık ordunun tek çaresi kalmıştır, o da kar topu atmak. 

resmen imzalamıştır” Nurullah Kırkpınar, "IL. Dünya Savaşı'nda Stalin ve Sovyet Diplomasisi 


Karşısında Türk Basınının Tutumu (1939-1945) Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVIN 34, 2017, s. 266. 
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Almanların son gizli silâbı : Kartopu! 


Akbaba, 8 Şubat 1945, Yıl: 22, Sayı 46, s. 1. 


Savaşta Almanların kaybedeceği çok aşikârdır. Akbaba da bu inanca sahiptir. Rusların Berline girmesi kesin gibidir. Dergide bu inanç, Dehrii Zaman imzasıyla yayımlanan bir tehzille dile getirilmiştir. Tevfik Fikret'in Halükun Amentüsü şiirinin bir tehzili olan “Günün Amentüsü” şiiri, II. 
Dünya Savaşında, Almanların Ruslar karşısındaki durumuna da değinir. 
“Alman batı bâbında henüz uğraşadursun' Ruslar girecek Berline seyranla inandım” mısraları dikkat çekicidir. 


nu ana la s. LE I 
Günün "àmentü, su! 


Harb áfeti bir gün bitecek kanla, inandım; 
Bitmezse cihan bombalı volkanla inandım! 


Bir gelse şu virâneye Sulh adlı o seyyah, 
Düşmez yeniden gurbete, husranla, inandım! 


Mecnün-ı müseccel diyerek, Hitler'i, âlem 
Tasdik edecek damgalı fermanla, inandım! 


Alman, batı bâbında, henüz uğraşadursun, 
Ruslar girecek Berlin'e seyranla inandım! 


Dünya donuyorken, kömürün nârına bizler 
Hergün yanarız âteş-i hicranla inandım ! 


Bakkalla kasap, sütçü kömürcüyle bir olmuş 
Alberle, Mıgırdıçla, Süleymanla, inandım ! 


Dehri, ya güzeller ne kadar usta ve kurnaz 
Elbet başeder herbiri Şeytan'la, idandım! 


Dehrii Zaman 


Akbaba, 8 Şubat 1945, Yıl: 22, Sayı: 46. 


Almanların içinde bulundukları zor durum hem Batı hem de Doğu Cephesi'nde sıkışıp kalmaları, gerilemeleri yine Akbaba'nın karikatüristi 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Şevki tarafından ele alınır. Ne yapacağını şaşıran Almanya; yani Hitler acaba hangisini bıraksam diye düşünmektedir. Doğuda Ruslar, Batıda da Amerikan ve Britanyalı ordular tarafından sıkıştırılan Almanya, yenilgiye çok yakındır. Karikatürde Almanya'nın savaştığı iki cephedeki askerler ve milletler temsil edilmiştir. 








Akbaba, 8 Şubat 1945, Yıl: 22, Sayı: 46. 


Almanların bu hâlleri ortadayken Akbabada mizahi haberler de devam eder. Rivayete göre bir Amerikalı zengin Berline ilk girene on bin dolar verecektir. Bu yüzden de bir yarış ortaya çıkmıştır: Berline girme yarışı... 
Güya bu haber gazetelere düşünce, üç maraton rekortmeni de orduya yazılmıştır. Görüldüğü gibi Akbaba tarafından Almanya'nın durumu alaya alınmaktadır. 
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Berlin 
Yarışı! 





Almanların hali meydanda... 


Bir taraftan İngilizlerle Amerikalılar, öbür yandan Ruslar 


sıkıştırıp duruyorlar. Cermen dilberinin bu tazyiklere nekadar dayanabileceği şüpheli... 


&Bir Amerikalı zengin, Berline ilk girecek olana on bin dolar mükâfat vadetmiş. A- 


'merikalı zenginlerin harbi ne kadar ciddiye aldıklarına bun- 


dan güzel misal mi olur? Onların nazarında en mühim şey 


spordur. Nitekim bu haber ga- . 
zetelerde intisar eder etmez üç maraton rekortmeninin orduya 


yazıldıkları da radyo ile bildirildi. Bu defaki olimpiyatlar da ister istemez Berlinde yapı” 
lacak demek: gülle atma ora- a, yüksek atlama orada, mukavemet yarışı bile orada.» 


Akbaba, 8 Şubat 1945, Yıl: 22, Sayı 46. 


15 Şubat 1945 tarihli Akbaba'nın 47. nüshasında bir yazı ve 
karikatür dikkat çeker. İlk sayfada yer alan bu yazı ve karikatür yine II. 
Dünya Savaşı ile ilgilidir. Yazının sahibi, Akbaba'nın da sahibi ve yazı işleri müdür olan Yusuf Ziya Ortaçttır.' Yazıda, Almanya'yı yenen tek heceli bir kelimeden bahsedilir: “Ben” Bu savaşta Almanya'yı aslında hiçbir millet yenememiştir. Almanya, ne yaptıysa kendine yapmıştır, kendi oturduğu dalı yine kendisi kesmiştir. Almanyaya bu kelimenin ettiğini hiç kimse etmemiştir. Yazıda Almanya'nın kendini beğenmişliği ve böbürlenişi ele alınır. Her şeyin sorumlusunun bu burnu havadalık olduğu ortaya konur ve 


1 “Akbaba ömrünün büyük çoğunluğunu Yusuf Ziya Ortaçın yönetiminde sürdürmüştür. Hayatını 
adeta Akbaba'nın yaşamıyla özdeşleştirmiş olan Ortaç, derginin yazılarından karikatürlerine kadar her şeyine damgasını vurur. Derginin yayın politikasını tek başına o belirler. Başyazıları o yazar. Kapak karikatürlerinin konularını o belirler ve uygun bulduğu karikatürcüye çizdirir. 
Ortaç bu arada rakibi olan dergileri titizlikle incelemeyi de ihmal etmez, yetenekli gördüğü yazar ve karikatürcüleri Akbabada toplamaya çalışır.” Yasin Kayış , Arşiv Belgeleri Işığında Akbaba Dergisinin İlk Kapanışı”, Gül Diken, Sayı: 34, 2005, s. 43. 
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kendini Tanrı zanneden Hitler'in üzerine şimdi asi bulutlar Allah'ın lanetini yağdırmaktadır. Yazının hemen yanında yer alan karikatür ise yine Şevki'ye aittir. Karikatürde sahnede Hitler vardır ve bir şiir okumaktadır. Şiirdeki mısralardan biri şöyledir: Bolşevikler salalı rahmetler imanımıza V Cahit ağlar bizim ahvâl-i perişanımıza! Burada, Cahitten kasıt, Hüseyin Cahit Yalçındır. Kendisi, Tanin gazetesi yazarıdır ve bu gazete Tan gazetesinin aksi fikirlere sahiptir. Tan gazetesi savaş yıllarında Sovyet yanlısı bir propaganda yapmıştır.! Sovyetler, bilindiği gibi savaşın müttefikler tarafındadır, karşısında ise mihver devletlerden Almanya vardır. Karikatürde, Hüseyin Cahit Yalçın, Almanların yenilgisi dolayısıyla üzgün görünmektedir.” 





ues Bolşevikler salah rahneler imânımıza, Cahit ağlar bizim ahvâl-i perişânmizal | Bn di cider SR an K acu ir el 





Akbaba, 15 Şubat 1945, Yıl: 22, Sayı: 47, s. 1. 


I “Gazetenin güttüğü politika iki noktada toplanır: Sovyet dostluğu ve faşizm düşmanlığı. Gazetenin savaş yıllarındaki politikası ise savaşın başından beri Sovyetler Birliği'ne sempati beslemek olmuş ve bu durum haberler ve başyazılarla desteklenmişti. Savaş boyunca Tan gazetesi, Sovyetler Birliği'ne karşı yapılmış olan propagandayı silmeye, Sovyetlere karşı sevgi yaratmaya çalışıyordu. Savaşın gidişatına bağlı olarak Türkiyede aşırı sağ akımlar gelişmeye başlayınca Tan gazetesinde ırkçılığı yeren makalelerin daha çok çıktığını görülür. Bu nedenle gazete savaş yıllarında Turancı akımların hedefi haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ise Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerin bozulmaya başlaması ve bu sırada Tan gazetesinin çok partili hayata geçişi ve demokrasiyi savunması, gazeteye karşı olan tepkileri daha da artırmış ve komünistlik suçlamalarının yoğunlaşmasına neden olur.” Mithat Kadri Vural, “TI. Dünya Savaşı Türkiyesinde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIN 16-17, 2008, s.381. 

2 Akbabadaki Hüseyin Cahit ile ilgili diğer karikatürler için bkz. Pelin Gündüz, “Cumhuriyet 
Dönemi Mizah Dergilerinden Akbabada Edebiyat ve Karikatür İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. M. Fatih Andı, İstanbul, 2009. 
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15 Şubat 1945 tarihli nüshada karşımıza çıkan bir diğer karikatür ise 
yine “Şevki” imzalıdır. Karikatürün üstünde şu cümle yer alır: “Gazeteler: Üçler konferansında Almanya'ya verilecek cezalar konuşuluyor” “Üçler”den kastı Sovyetler, Birleşik Krallık ve Amerika olan derginin, bu üç ülkeye Almanya'ya karşı söylettiği cümle ise karikatürün altında yer alır: “Üçler: Suçlu! Ayağa kalk!” Karikatürde bir mahkeme sahnesi vardır. Hâkim pozisyonunda Churchill, Stalin ve Amerika başkanı Roosevelt'i görürüz. 
Yargılanan ise Nazi Almanyasının askeridir ve Almanyayı temsil eder. 
Kendisi sedyededir, yaralıdır ve perişan bir durumdadır. Karikatürde bahsi geçen konferans ise “Yalta Konferansı'dır. II. Dünya Savaşı sırasında Yalta şehrinde, “üç büyük” olarak adlandırılan müttefik devletlerin liderlerinin buluştuğu konferanstır." 


Gazeteler : Üçler konferansında Almanyaya verilecek cezalar konuşuluyor. 





Üçler — Suçlu!,. Ayağa kalk! 


Akbaba, 15 Şubat 1945, Sayı 47. 


22 Şubat 1945'te Akbaba'nın 48. sayısında yayımlanan “Şevki” imzalı 
bir başka karikatür, Almanya'nın içinde bulunduğu durumu gözler önüne serer. Karikatürde, üç kişi vardır. En önde yer alan bıyıklı şahıs Sovyetleri temsilen Stalindir. Onun yanında ise Birleşik Kralliktan Winston Churchill 


1 "Savas sonrası dünya düzeninin yeniden tesisi için Ingiltere-ABD-SSCB, Almanyada kurulacak yeni 
rejimin belirlenmesi üzerine görüşmeler yapmak üzere üç lider, 4-11 Şubat tarihleri arasında Kırım'ın Yalta şehrinde toplandılar. Yalta Konferansı'nda Üçler, Nazi Almanyasina son darbeyi vurmak için askeri müzakerelerden sonra sağlam bir sulhun esasları ve Avrupanın tanzim işi görüşüleceği bildiriyorlardı.” Nurullah Kırkpınar, “TI. Dünya Savaşı'nda Stalin ve Sovyet Diplomasisi Karşısında Türk Basınının Tutumu (1939-1945), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVIN 34, 2017, s. 265. 
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yer alır. Diğer kişi ise Amerika başkanıdır. Karikatürün altında “Almanya hakkında Üçlerin baş başa verdikleri karar: Sehpa!” yazmaktadır. Her ne kadar bu liderlerin baş başa verdikleri yazsa da aslında karikatürde sırt sırta verdikleri görülür. Bu şekil durarak darağacı görüntüsü oluşturmuşlardır. 
Bilindiği gibi darağacı, idam cezası alanları asmak için kullanılan sehpadır. Böylelikle, II. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin Almanya'yı ölüme götürdükleri vurgulanmış olur. 








Almanya hakkında Üçlerin başbaşa verdikleri karar: 
I Sehpa! 


Akbaba, 22 Şubat 1945, Sayı: 48. 


I Mart 1945'te yayımlanan Akbaba'nın 49. nüshasının kapağında yer alan karikatür, müttefik devletlerden üçünün zaferini ilginç bir şekilde temsil eder. Karikatürde; Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve Amerika kadeh kaldırmaktadır. Cemal Nadir Güler imzalı karikatürde, kadehlerin içindeki kişiler mihver devletleri temsil etmektedir. Kadehlerin birinde Almanya'yı temsilen Hitler, diğerinde ise mihver devletlerden Japonya'nın imparatoru yer almıştır. Üçüncü kadehteki kişinin başı gözükmemekte ise de o da diğer mihver devletleri temsil görünümündedir. Kadehlerin içindeki sıvı kırmızılığı ile şaraptan çok kanı andırmaktadır. Karikatürün üstünde ise “Üçler” olarak adlandırılan Birleşik Krallık, Amerika ve Sovyetlerin şu 


p? 


sözüne yer verilir: “Daha güzel bir dünya şerefine 
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TI. Sovyet Tehdidinin Akbaba'ya Yansıması 


İyi niyetten uzak Rus yaklaşımlarının aslında ilk sinyalleri Şubat 1945'te verilmeye başlanmıştı. O zaman düzenlenen Yalta Konferansı'nda Stalin Boğazlar Sözleşmesi'nin yenilenmesi gerektiğini belirterek Türkiye için tehlikeli olan yaklaşımını ortaya koymuştur: 


“Türkiye ile ilgili iyi niyet taşımayan Rus yaklaşımlarının ilk sinyalleri 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında gerçekleşen Yalta Konferansı'nda kendini göstermiştir. Konferans sırasında Sovyet lider Josef Stalin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin geçerliliğini kaybettiğini ve yenilenmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir.” 

7 Haziran 1945 günü ise Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Vyaçeslav 
Molotov, saat 18.00'de Türkiye'nin Moskova büyükelçisi Selim Rauf Sarper'i kabul eder ve ona isteklerini sıralar: 


“Görüşmede Molotov, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yeni bir işbirliği anlaşmasını imzalanması için gerçekleştirilmesi gereken Sovyet taleplerini sıraladı: 


1 Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliğinin Türkiyeden İstekleri” 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yi: 9, Sayı: 18, 2013, s.120. 
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1. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasının çizdiği Türk-Sovyet sınırının, Sovyetler Birliği lehine değiştirilmesi. Kars ve Ardahan'ın Sovyetler Birliği'ne verilmesi; 


2. Boğazların savunmasında Sovyetler Birliği'nin de ortak olması. Bunun için Boğazlarda Sovyetlere deniz ve kara üslerinin verilmesi; 


3. Montreux Sözleşmesinin belirlemiş olduğu Boğazlar rejiminin değiştirilmesi. Bunun yerine Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında yeni bir ikili antlaşmanın imzalanmasiydi." 


Pekiyi Sovyetlerin tam olarak bizden istediği neydi? Yani Sovyetler Birliğinin Türkiye üzerindeki emeli neydi? Türkiyeye saldırmak mı istiyordu, yoksa farklı amaçları mı vardı? Bu konuda şu söylenebilir: 
Sovyetler, aslında ülkeyi kontrol altına almak istiyordu. Zaten 1949 
yılında Türkiye Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak da Sovyetlerin amacının Ankarada komünist bir hükümet kurmak olduğunu söylemiştir: 


“Stalin'in 1945-46 yılları arasında gerçekten Türkiyeye saldırmak isteyip istemediğini tam olarak bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Türkiyeyi diplomatik yalnızlığa mahküm etmek ve sonra ülkeyi yönetenleri Sovyetler Birliği'ne önce boğazların ardından tüm ülkenin kontrolünü verecek bir anlaşma imzalamaya mecbur etmeyi düşünüyordu. Daha sonra Türkiye dışişleri bakanı olan Necmettin Sadak, 1949 yılında yayınlanan bir makalede ' Sovyetler Çanakkale'nin işgalinin ardından Ankarada komünist bir hükümet 


kurulmasını talep edeceklerdi. iddiasında bulunmuştu.” * 


12 Temmuz 1945 günü yayımlanan Akbaba'nın 68. nüshasında karşımıza 
çıkan bir karikatürde Rus istekleri konu edilmiştir. Derginin ilk sayfasında yayımlanan karikatürde Mehmetçik yer almaktadır. Kaya formunda çizilmiş Türk askeri, sağlam duruşuyla dikkat çekmektedir. Bu kayaadamın etrafında ise rüzgâr esmektedir. Karikatürün üstünde “Rus istekleri karşısında:” yazmaktadır, altında ise “Yel kayadan ne alır!” yazar. “Şevki” imzalı bu karikatürdeki kişinin Türk askerini andırması manidardır; çünkü Mehmetçik zamanında Ruslara karşı gösterdiği başarılarla bilinmektedir. 
1 Barış Ertem, “Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947)” 


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3M1, 2010, s. 266. 
2 William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Mozaik Yay., İstanbul, 2003, s. 113. 
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Birinci Dünya Savaşı'nda, Kafkas Cephesi'nde Rus birliklerini durdurması elbette hâlâ akıllardadır. Karikatürde, Rusların 7 Haziran 1945'te verdikleri nota dolayısıyla, isteklerini elde edemeyecekleri vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Zamanında nasıl istedikleri olmadıysa şimdi de olmayacaktır. Bunun için Türk askerini hatırlamaları yeterlidir. Üstelik karikatürün altında yer alan atasözü de manidardır. “Yel kayadan ne alır.” , sağlam temele dayanan kişiler, önemsiz şeylerden etkilenmezler anlamında bir atasözüdür. Böylelikle, Türkiyenin bu önemsiz isteklerden etkilenmeyeceği, Rusların karşısında 


kaya gibi sağlam durmaya devam edeceği belirtilmiş olur. 


RUS İSTEKLERİ * KARŞISINDA : 





ERE za — — x 





Akbaba, 12 Temmuz 1945, Sayı: 68, s. 1. 


Rusların bu istekleri karşısında Akbaba sadece ciddi karikatürler yayımlamamış, mizahi çizimlerle de karşımıza çıkmıştır. Yine aynı sayıda “Şevki” imzasıyla yayımlanan bir başka karikatür, Rusların istekleriyle dalga geçmektedir. Karikatürde plajda güneşlenen iki kişi görülür. Hanımefendi kumlara uzanmış yatarken, sevgilisi ise başında kendisine evlenme teklif etmektedir; fakat bu teklif pek ilginçtir. “Haydi ecdat yadigârı şu üç evini bana ver de seninle evlenelim” diyen beyefendiye karşı kadın, “Vazgeç. 
Böyle alarus dostluktan hoşlanmam. diye cevap verir. "Alarus, “Rus gibi” anlamına gelir. Sevgilisinin isteklerini Rusların isteklerine benzeten 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kadın, teklifi reddetmiştir. Nasıl ki Ruslar bizden Kars ve Ardahan'ı istiyor, Boğazlarda üsler talep ediyor; kadının sevgilisi de kadından hiç olmayacak şeyler talep eder. Akbaba da bu durumu mizahi yolla eleştirir. 





— Haydi, ecdat yadigârı şu üç evini bana ver de seninle evlenelim... 
— Vaz geç.. böyle «alárus» dostluktan hoşlanmam! 


Akbaba, 12 Temmuz 1945, Sayı: 68. 


Boğazların savunması konusunda Sovyetler Birliği'nin ortak olmak istemesi, Akbabada sadece karikatürlerle değil, çeşitli küçük yazılarla da gündeme getirilir. Bunlardan bir tanesi 19 Temmuz 1945 tarihli 69. sayıda karşımıza çıkar.' “Boğaz Meselesi” başlıklı bu küçük yazıda güya Sabiha-Zekeriya Sertel çifti ile Hüseyin Cahit arasında geçmiş bir diyaloğa yer verilir. Tan gazetesini yayımlayan ve Sovyetler Birliği yanlısı bir politika izleyen Sertellerin” bu metinde, Rusyanın Boğazlar konusundaki isteklerine basit ve önemsiz bir şeymiş gibi yaklaştıklarını görürüz. Rusyayı biraz 


1 "Potsdam Konferansı 17 Temmuz 1945'te toplandığında Sovyetler, Türkiye ile yürütülecek iki 
taraflı görüşmelerle Boğazların durumunun gözden geçirilmesi, Boğazlarda Sovyet üsleri kurma hakkı ve Doğu Anadoludan toprak ilhakına ilişkin isteklerini tekrarladilar" İbrahim Bozkurt , “II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı'nın İstanbul Limanı'nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIV 15, 2007, s. 255. 

2 “1945 yılı sonbaharında hem Yunanistanda hem de İranda, Sovyetler Birliği ile bağlantılı iç kargaşalar 
devam ediyordu. Aynı günlerde Türkiyede, özellikle Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin savaş yıllarında izlediği siyasetten dolayı ilişkilerin gerginleşmesi sonucunda kamuoyunda bir Sovyet tehdidi algılamasının oluştuğu görülür. Bu durum dolayısıyla Türkiyede Amerika ile yakınlaşma ihtiyacını doğurmuştur. Yaşanılan süreçte aynı zamanda Sovyetler Birliği'nden dolayı komünizm tehlikesinin ortaya çıkması, Boğazlar ve Türkiye'nin toprak bütünlüğü üzerinde Sovyet yayılmacılığının kendini hissettirmesi, Türkiyede Tan Olayına giden gelişmelerin hangi psikolojik ortamdan beslendiğini göstermektedir. Çünkü savaş yıllarında Tan gazetesi Sovyetler Birliği yanlısı bir yayın politikası izlemiş ve bundan dolayı Sovyetlerin dolayısıyla da komünist rejimin Türkiyedeki temsilcisi olarak algılanmıştır.” Mithat Kadri Vural, “TI. Dünya Savaşı Türkiye'sinde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIN 16-17, 2008, s.391. 
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boğaz düşkünü olarak niteleyen Sertellere karşı cevabı Hüseyin Cahit şiddetle verir: “Boğaz düşkünlüğünün sonu hazımsızlıktır.” 


Boğaz meselesi 

Son siyasi olaylar konuşuluyordu. Rusyadan bahsedilirken Sabiha Zekeriya Sertel: 

— Biraz Boğaz düşkünüdür ! 

Dedi. Hüseyin Cahit “şiddetle,, cevap verdi : i 

— Olabilir, ama, Boğaz düşmc sonu hazimsizliktır ! 


Akbaba, 19 Temmuz 1945, Yıl: 23, Sayı: 69. 


16 Ağustos 1945 tarihli 73. nüshanın kapağında görünen Cemal Nadir 
imzalı karikatürde, Türkiyenin, Sovyetlerin Boğazlarda kendilerine deniz ve kara üslerinin verilmesi konusundaki taleplerine cevabı yer alır. 
Karikatürde Türkiye'yi temsil eden Türk askeri, İngiltere ve Rusya'ya “Kusura bakmayın dostlar, boğazımı çok severim.” diyerek masa üzerindeki bütün yemeği tabağına almaya çalışır. Masadaki tabağın içinde ise yemek olarak Boğazlar vardır. Böylelikle, Türkiye'nin bu konuda asla taviz vermeyeceği 


anlatılmış olur. 
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Akbaba, 16 Ağustos 1945, Sayı: 73, s. Kapak. 


“Çimdik” müstear adıyla yazı yazan Yusuf Ziya Ortaç, Rusların bizim 


üzerimizdeki emelleri hakkında Hüseyin Cahit Yalçının yaptığı bir 


yorumu değerlendirme gereği duyar. “Yalçın Usta” diye bahsettiği Hüseyin 


Cahit Yalçın'ı bir anlamda eleştirir. Sovyetler Birliği'ne sempatiyle yaklaşan 


Tan gazetesinin yazarlarından Ahmet Emin Yalman'ın tutumunu eleştiren 


Yalçın, onun Rusları müdafaa etmesini kabul edemez’; çünkü Ruslar, 


Polonyadan hisse almışlardır. Baltık devletlerini yok etmişlerdir. Balkanlara 


çöküp oturmuşlardır. En önemlisi bizden üç vilayetimizi ve Boğazlarımızı 


istemişlerdir. Yalçın'ın yaptığı bu yoruma çok şaşıran Yusuf Ziya, konuyla 


ilgili bir fıkra yazdıktan sonra onun Rus emellerini yeni duymuş gibi 


davranmasına karşı çıkar; çünkü Yusuf Ziya'nın belirttiğine göre, zaten 


l 


“Zekeriya Sertel, Son Posta gazetesinden ayrıldıktan sonra Halil Lütfü Dördüncü ile yeni bir gazete çıkarmaya karar verir. Ahmet Emin Yalman'ın da kendilerine katılmasıyla birlikte İş Bankası'nın satılığa çıkardığı Tan gazetesini satın alırlar. İlk dönemlerde gazete daha ziyade başyazar Ahmet Emin Yalman'ın yönetimindedir. Gazetenin üçüncü sayfasında “Günün Meseleleri' başlığı altında Zekeriya Sertel yazmaktadır. Ayrıca “Görüşler” başlığı altında Sabiha Sertel, Felek adı altında Burhan Felek, ‘Bugün başlığı altında Ömer Rıza Doğrul günlük yazılar kaleme alıyordu. Dış politika ile ilgili daha çok Burhan Felek, hikâyeleri Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, röportajları Suat Derviş, Selahattin Güngör, Naci Sadullah, spor yazılarını Eşref Edip, romanlarını Ziya Şakir, Sabahattin Ali yazmakta, yazı işleri müdürlüğünü ise Mümtaz Faik Fenik sürdürmekteydi. Gazete ilk başta Yıldız Sertele göre, İş Bankası döneminden kalan, liberalizmi savunan, stil bakımından Osmanlı Dönemi'ni hatırlatan yazarlardan oluşmaktaydı. Fikret Adil, Eşref Şefik gibi yazarlara daha sonra Ulunay, ve Refik Halid Karay da katılmıştı” Mithat Kadri Vural, “II. Dünya Savaşı Türkiyesinde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIN 16-17, 2008, 5.384. 


392 | BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI Odağında Tarih Boyunca Savaş 


kendisi Tanin sütunlarında bu emelleri aylardan beri neşretmektedir. Böyle olduğu halde yeni duymuş gibi davranması Yusuf Ziya'yı şaşırtır. 


Yalçın usta, Ahmet Emin Yalmanın sevgili Moskofcuklarını müdafaa eden makalelerine karşı, 
«Kızıl Faşistler» e niçin saldırdığını, kısacası, şöyle anlatıyor: 

«Polonyadan hisse aldılar. .Baltık devletlerini yok ettiler... Balkanlara çöküp oturdular.. ve .. ve nihayet bizden de üç vilâyetimizi, Boğazlarımızı istediler! 

Ben bunları görürüm, anlarım, bilirim de nasıl saldırmam Yalman 
Çelebi?» 

Sayın üstadımız Yalçın'ın bu sözleri bize bir fıkra hatırlattı : 

Yeniçeri ağası, gece, yarı sarhoş yolda giderken tanıdığı" bir 
Yahudiye raslamış: 

— Ulan t ezirgân, buraya bak!.. 

Yahudi, Yeniçeri ağasının belindeki palaya el attığını görünce elpençe divan durmuş: 


— Ulan, siz Hazreti İsayı çarmiha germişsiniz | 


— Aman ağam, o iş bin beş yuz sene evvel oldu... 


— Neme lâzım.. Ben daha 


şimdi duydum! 
Sevgili Yalçın ustamız da, meğ& 
Moskof emellerini — aylardanberi 


Tanin sütunlarında bu emellerin vesikalarını neşrettiği halde — yeni duymuş, yeni öğrenmiş... 

İnsanın, üstadı kandilli bir Babıâli temennahile selâmlayıp: 
— Sabah şerifler hayrolsun! 

diyeceği geliyor... 

vett Cimdik e 
Pes! 

Nizamettin Nazif  Tepedelenli, atom bombasına ait haberleri yarıya kadar okuduktan sonra gazeteyi buruşturup firlatt : s 

— Vay anasını... artık bana ekmek kalmadı! 

— Neden? 

^— Hakikat atmasyonu gesti! .. 


+ Emret ağam! 


Akbaba, 16 Ağustos 1945,Yıl: 23, Sayı: 73. 


Her ne kadar burada Tan gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman, Rusları müdafaa etmekle suçlansa da Sovyetlerin vilayetlerimizi bizden istemesi aslında zamanında 'Tan gazetesi tarafından da mantıksız bulunmuştur: 


“Türk kamuoyu ve basını, Sovyetlerin Türkiyeden isteklerini tepkiyle karşılamıştır. Konuyla ilgili bir yazı yayınlayan Tan Gazetesi, istekleri 


mantıksız bulan şu yorumu yapmıştır: 


“Birleşmiş Milletler Anayasası mucibince bütün milletlerin hükümranlık haklarına ve bütünlüğüne riayet etmek taahhüdü altına giren Rusya'nın daha imzasının mürekkebi kurumadan böyle muazzam bir hata işlemesi aklın alacağı şey değildir. Kars, Ardahan ve Artvin ne bir askeri zaferin mükâfatı olarak zorla alınmış, ne de istila edilip bir oldubitti ile Ruslara zorla kabul ettirilmiştir. Bu vilayetler Lenin Rusyasının kendi rıza ve muvaffakiyetiyle iki 


taraf arasında dostça anlaşılarak Türkiye'ye bırakılmıştır.” ! 


I Kasım 1945 tarihinde Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye verdiği bir nota 
vardir? Bu nota, Akbaba sayfalarına bir karikatür olarak yansımıştır. 22 


1 Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliğinin Türkiyeden İstekleri”, 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.122. 

2 “İngiltere, Potsdam Konferansı'nda alınan karar gereği konuyla ilgili görüşlerini içeren notasını 1 
Kasım 1945 tarihinde Türkiye'ye ulaştırmıştır. Bu notada, boğazlar konusunun Sovyetler ile Türkiye 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Kasım 1945 tarihli 87. nüshada karşımıza çıkan karikatürün sahibi Turhan Selçuk'tur. İngiliz notasından bahseden karikatürde bir İngiliz, Rus'a şarkı söyletmektedir. Ancak şarkıyı söylerken “boğazdan” söylememesini ister; yani Birleşik Krallık Boğazlar konusunun Sovyetler ile Türkiye arasında konuşulmasından rahatsızdır. Bu karikatür de onların bu rahatsızlığını dile getirir. 





“a İzngili notası: 
İngiliz — Biraz daha tatlı, birazdaha yumuşak.. Boğazdan gelme- i 


m 


Akbaba, 22 Kasım 1945, Sayı: 87. 


Boğazlar konusunda Sovyetler Birliğinin tutumuna karşı hassas davranan sadece Birleşik Krallık değildir.! Aynı zamanda ABD de Boğazlar 


arasında değil uluslararası bir konferansta konuşulması isteği belirtilmiştir” Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den İstekleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, 8.123. 

1 ABD ise boğazlarla ilgili Türkiyeye nota göndermeden önce Potsdam Konferansindaki tavrinda 
değişikliğe gitmiştir. Truman, boğazların uluslararası su yollarında olduğu gibi bütün milletlerin kullanabileceği bir statüde olması gerektiği fikrinden vazgeçmiştir. ABD boğazlar konusundaki değişen tutumunu, Türkiye'ye gönderdiği 2 Kasım 1945 tarihli notada ortaya koymuştur. Bu notada; Birleşik Devletlerin, boğazlardan serbest geçiş konusunda hassas olduğu ve Türk Boğazları ile ilgili alınacak kararın uluslararası güvenliği artıracak tarzda olması gerektiği bildirilmiştir.” Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den İstekleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.123. 
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konusundaki hassasiyetini tıpkı Birleşik Krallık gibi bir nota ile Türkiye ye iletmiştir. ABD'nin kafasındaki meselelerden biri de Boğazlar meselesidir. 
ABD, Sovyet tehdidi Türkiye için ilk ortaya çıktığında pek oralı olmamış hatta Boğazların bütün milletler tarafından kullanılması gerektiğini, Boğazlarda Sovyetler Birliği tarafından üsler tesis edilmesinde bir sakınca olmadığını Potsdam Konferansı'nda belirtmiştir: 


“Amerikalılar Sovyetlerin Boğazlar ile birincil derecede ilgili olan Büyük Devlet” olmalarını kabul ediyorlardı. Hatta bu hoşgörü ilginç boyutlara varıyordu: Boğazlarda Sovyetler Birliği tarafından üsler tesis edilmesinde 


» l 


Amerikan hükümetince bir sakınca görülmemektedir. 


ABD başlarda, savaş sonu düzenini Sovyetler Birliği'nin iş birliği ile korumanın hâlâ mümkün olabileceğini düşünüyordu; ancak bu konuda yanıldığını fark etti: 


“Batılıların Sovyetler Birliği'nin yayılmak niyetini anlamaları, ancak, Sovyet Hükümetinin kurtarılan Avrupa Devletleri, özellikle Polonya konusunda Yaltada yayınlanan demece aykırı davranışlarda bulunmasından 


sonradır.” ? 


ABD'nin Boğazlar konusuna dâhil olması, Turhan Selçuk tarafından şu şekilde çizilmiştir. 


1 Selim Deringil, Denge Oyunu İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt 
Yay., İstanbul, 1994, s. 253. 

2 Mehmet Gónlübol; Halük Ülman, Olaylarla Türk Dış Politikası (Genel Durum), Siyasal Kitabevi, 
Ankara, 1996, s. 192. 
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Seyirciler — Bakilım, bir kaza çıkmadan dort kadar oyniyabilecek mi? T A 


Akbaba, 22 Kasım 1945, Sayı: 87. 


II. Dünya Savaşı atom bombasıyla da gündeme gelmiş bir savaştır. 
Akbabada yayımlanan bir şiirde atomun neler yapabileceği anlatılırken, Rusyanın Ardahan'ı istemesinden de bahsedilir.! Atomun pek çok milleti durdurma gücüne sahip olduğu vurgulanan şiirde atom olduğu takdirde Rusya'nın Ardahan’ bile isteyemeyeceği dile getirilir. Şiire göre atom varsa “Ne Rusya Ardahan ister, ne Bulgaristan harbi Tasavvurati siyasiyeden hemen cayılır.” 


1 IL Dünya Savaşından galip çıkmış olmanın da verdiği güçle harekete geçen Sovyet Rusya, 1925 
yılında imzalanan ve her beş yılda bir yenilen Türk-Rus Dostluk Anlaşmasını yenilemeyi reddettiği gibi Türkiyeden toprak ve üs talebinde bulundu. Sovyet Rusya Türkiye'ye verdiği notalarla Boğazlardan üs ve Kars-Ardahanı istedi. Oysa Rusya, Montrö ile Boğazlarda; Brest Litovsk, Moskova ve Kars Antlaşmaları ile de Kars ve Ardahanda Türkiye'nin egemenliğini kabul ve tescil etmişti. Bu süreçte Amerika ve İngiltere'nin de desteğini alan Türkiye, Sovyet Rusya'nın taleplerini reddetti; emellerinden vazgeçmesi halinde Sovyet Rusya ile iyi ilişkilerini sürdüreceğini belirtti ve egemenlik haklarını korumak için gerekirse savaşa bile hazır olduğunu ilan etti. Ancak Sovyet Rusya'nın emellerinden vazgeçmemesi Türk-Rus ilişkilerinin kopma noktasına gelmesine sebep oldu.” Nasrullah Uzman, “TI. 
Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye'nin Tepkisi”, Gazi Akademik Bakış, 11, Sayı: 22, 2015, 117. 
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Atom Gazeli 








Atom ki şöhreti etrafa durmadan yayılır, 
Duyunca ismini emperyalist olan bayılır ! 


Düşerse bir yere, yüzlerce mil civarında 
Olüm birerle değil hep biner biner sayılır, 


Gürültüsiyle atom titretince dünyayı 
Gümüşsuyu'ndaki Salih Murat dahi ayılır. 


Ne Rusya Ardahan ister, ne Bulgaristan harb, 
Tasavvuratı siyasiyeden hemen cayılır ! 


Denilse şimdi “Atom sırrı bizdedir, sakinin!, 
Muhalefet plânından vızır vızır kayılır. 


Atom! Atom! Sini bir lâhzacık geçirse ele 
Basında Ahmet Emin diktatör, kral sayılır! 





Atomla ilgisi yoktur eğerçi Dehri'nin, 
> Çıtır pıtır konuşan dilberâna pek bayılır / 


- 


s E  Dehri-i Zaman 


Akbaba, 29 Kasım 1945, Sayı 88, s. 8. 


20 Aralık 1945 tarihli 90. sayıda karşımıza çıkan bir başka karikatür 
ise Rusyanın Hatay meselesini yeniden gündeme getirmesiyle ilgilidir.! 
Karikatür, gazetelerdeki bir haber üzerine çizilmiştir. Habere göre, Suriye komünistleri “Antakya'yı isteriz!” diye gösteri yapmışlardır. Karikatürde, bir Arap dikkati çeker. Kendisi Suriyelileri temsil etmektedir. Bu Arap, “İsteriiim” diye diretmektedir. Kukla şeklinde çizilmiş bu Arap'ı oynatan bir kuklacı da mevcuttur. Kuklacı ise Sovyetlerin kendisidir. Karikatürün altında Rusya, "gel, biraz da seni oynatayım.” demektedir; yani Suriye'nin Türkiyeden toprak talebinde bulunmasının arkasında Rusya vardır. 


1 “Rusya, Hatay meselesini yeniden gündeme getirerek Türkiyeye karşı Suriyeyi kışkırttı ve 
Suriye'nin Türkiyeden toprak talebinde bulunması yönünde telkinlerde bulundu. Rusya'nın amacı ise Türkiyenin Suriye ile bir toprak meselesi tartışmasına girmesiydi. Eğer Türkiye, Suriye ile böyle bir tartışmaya çekilebilirse Rusya da bu durumu Kars ve Ardahan talebinde emsal olarak kullanabilecekti. Bu da Rusya'nın Türkiye'yi baskı altına almasını sağlayacaktı» Nasrullah Uzman, "IL. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye'nin Tepkisi”, Gazi Akademik Bakış, 11, Sayı: 22, 2018, 136. 
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Gazetelerden: Suriye komünistleri “Antakyayı Isterizl, diye nümayiş yaptılar ! 
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Rusya — Gel, biraz da seni oynatayim! 
Akbaba, 20 Aralık 1945, Sayı: 91. 


3 Ocak 1946 tarihli Akbaba'nın 93. nüshasında Şevki imzalı karikatür, 
Sovyetler Birliği'nin emellerine ulaşamamasını anlatır. Karikatürde bir Rus, elindeki orağı kanca gibi kullanarak ay ve yıldızı yakalamaya çalışmaktadır. 
Karikatürün altında şu cümleye yer verilir: “Moskof”: Bir türlü kancayı takamıyorum.” 
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Akbaba, 3 Ocak 1946, Sayı: 93, s.1. 


1945 yılının sonu ve 1946'nın başında ise Sovyet Tehdidi bir 
başka boyutta devam eder. Haberlere göre Ruslar, daha önce istedikleri Kars ve Ardahanın ardından şimdi de Karadenizdeki vilayetlerimizi istemektedirler. Akbaba Rusların bu yeni taleplerine de kayıtsız kalmamış ve bu tehdidi yine bir karikatür ile göstermiştir. Karikatürde önünde tarih kitabı olan çok eski zamanların bir insanı vardır ve kendisi tarihi temsil etmektedir. Bir Rus, onun üstüne çıkarak “İlmin sesini, tarihin sesini dinleyiniz baylar.” der. Karikatürün üstünde, “Ruslar, ilim ve tarih namına Karadeniz vilayetlerimizi istiyorlar.” yazmaktadır. Aslında, bu istekte bulunan Ruslar değil Gürcülerdir! Gürcü iki profesör, Karadenizdeki vilayetlerin 2500 yıl önce kendilerinin olduğunu ve şimdi Türkler tarafından zapt edildiğini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla bu toprakları istemişlerdir. 


1 “Gürcüler de yaşanan sıkıntılı süreçte farklı iddialarla gündeme gelmişlerdir. Gürcistan Bilimler 
Akademisi'nde iki profesör Türkiye üzerindeki toprak isteklerini dile getiren bir makale yayınlamıştır. 14 Aralık 1945 tarihinde yayınlanan makale Gürcistandan Zapt Edilmiş Topraklar Geri Verilmelidir” başlığını taşımıştır. Bridzneşvili ve Canayşa adlı profesörler Gürcü sınırlarının 
2500 yıl önce Van Gölü'nden Karadenize kadar uzandığını öne sürmüşlerdir. Böylece Türkiye'ye ait 
olan Kars, Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum, İspir, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun üzerinde hak iddia etmişlerdir.” Sabit Dokuyan , “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden İstekleri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.124. 
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Bu istekler Rus basınında geniş yer bulmuş ve Sovyet yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanmamıştır. Üstelik 28 Aralık günü Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Vinogradov, ABD sefiri Wilson ile bir konuşmasında, ittifak konusunu karıştırmadan, Gürcistan'ın arazi taleplerinin haklılığını savunmaktaydi.! Bu yüzden, Sovyet yönetimi bu durumu tasvip ediyor imajı kazanmıştır.” 1945 Aralık ayı ve 1946 Ocak ayında yayımlanan Cumhuriyet gazetesinden anlaşıldığına göre Türk halkı da bu istekler karşısında büyük tepki göstermiştir. Rus istekleri karşısında halkın tepkisini gazete şu başlıklarla yayımlamıştır: 


“Bir Karış Türk Toprağı İçin Bütün Türkiye Ateşe Atılmaya 
Hazırdır’, “Trabzon Halkı Gürcü İsteklerini Protesto Ediyor, Biz Türkler Toprak İhsan Etmesini Değil, Vatan İçin Ölmesini Bilen Milletiz. Sevr'i Bu Zilletlere Katlanmak İçin Yırtmadık. Türk Vatanı Bölünmez Bir Bütündür", Rus İsteklerine Karşı Memlekette Galeyan, Kırıkhan ve Antakyada Halk Heyecanlı Bir Gösteri Tertip Ederek Sovyet İsteklerini Şiddetle Reddettiler. 
"Türk Vatanı Pazarlık Konusu Değildir’, Rus İstekleri Karşısında Türk'ün Yükselen Sesi, Çukurovada Heyecan: 'En Büyüğümüzün Ağzından Çıkacak 
Emri ve Ardından Davulların Çalacağı Cenk Havasını Bekliyoruz., Bütün Zonguldak Namına, Milli Şefimize, Meclis Başkanımıza ve Başbakanımıza Çekilen Telgraflarda Halk Yekpare bir Vücut Kesilerek Gösterilecek Yolda Canla Başla Yürümeye Ant İçtiler/, “Yurtta Asabiyet ve Heyecan Devam Ediyor, Çanakkaleliler: “Topraklarımıza Göz Dikenlere Çanakkale'yi 


2» 3 


Hatırlatıyorlar. Hatay Köylerinde Mitingler. 


1 Kâmuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye (Cilt:3) Savaş 1939-1945, Tekin Yayınevi, İstanbul, 
2000, s.661. 

2 “23 Aralık 1945 tarihinde Times Dergisi'nde yayınlanan ‘Rusya ve Türkiye başlığını taşıyan makalede 
Gürcü iddiaları yorumlanmıştır ve özetle şu ifadeler yer almıştır: İki Gürcü profesör tarafından Türkiyeden toprak talebi yönünde açıklamalar yayınlanmış, Sovyet Rusya tarafından resmi bir talep olmamasına rağmen, Rus basınında geniş yer bulan bu gelişme Sovyet yönetimi tarafından tebki görmediğine göre tasvip ediliyor imajı kazanmıştır. Türkiye gelişmeleri Sovyetlerin Türkiye'ye karşı besledikleri düşmanca hislerin bir yansıması olarak kabul etmektedir. Karadeniz sahilinde Giresun limanına ve geniş bir hinterlanda sahip Gürcü istekleri tarihi ve ırki bir temele sahip değildir. 
Gürcülere yakın bir asıldan gelen Lazlar, Müslümanlaşmış ve Türk milli şuurunu kazanmışlardır. 
Sovyetlerin Türkiye'ye bu kadar hasmane yaklaşmasının Rusya adına anlamı; Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmayarak Almanyaya avantaj sağlaması ve Almanyanın Rusyaya saldırmadan önce Türkiye ile anlaşma yapması gösterilebilir.” Sabit Dokuyan , “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden İstekleri” Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.125. 

3 Süleyman Ünlüsoy, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Gerginleşen Türkiye-Sovyetler Birliği 
İlişkilerinin Türk Kamuoyundaki Tepkileri (1945-1952)”, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 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Ruslar, ilim ve tarih namina Karadeniz vilâyetlerimizi istiyorlar | 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Moskof — İlmin sesini, tarihin sesini, dinleyiniz baylar! 


Akbaba, 3 Ocak 1946, Sayı: 93. 


Yine aynı sayıda, Sovyetlerin Türkiye'yi zor durumda bırakmak için attığı adımlardan biri karikatürle eleştirilmiştir. Bu süreçte Rusya Türk vatandaşı olan Ermenilere, Sovyet Ermenistanında vatandaşlık teklif etmiştir. Bu şekilde, onları kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Türkiye, bu teklif karşısında Ermenilere her türlü kolaylığı sağlamıştır. Karikatür ise Sovyet Konsolosluğunda geçer. “Bolşevik cenneti yolcuları.” olarak nitelendirilen Ermenilerin nasıl vatandaşlığa geçtikleri resmedilmiştir. 
Karikatürün altında şu diyaloğa yer verilir: “ Memur: Babanızın adı? Yolcu: Agop Yıldızlıyan-Mıgırdıç Kazıklıyan ve ortakları Anonim Şirketi” 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. Sabahattin Özel, İstanbul, 2001, s. 53. 

1 “Rusya ise bu süreçte Türkiye'yi zor durumda bırakmak için her yolu denedi; hatta Türk vatandaşı 
olan Ermenilere Sovyet Ermenistanında vatandaşlık teklif etmek suretiyle onları kendi yanına çekmeye çalıştı. Ancak bizzat İngilizlerin de ifade ettiği üzere Türkiye, nezaketle bu teklife icabet edeceklerin paralarını ve mallarını beraberlerinde götürebilmeleri için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu beyan etti; ancak buna rağmen yaklaşık 60 bin Ermeniden sadece 100'ü Sovyet 


vatandaşlığı için müracaatta bulundu.” Nasrullah Uzman, “TI. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye'nin Tepkisi”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 11, Sayı: 22, 2018, s. 136. 
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Sovyet konsolosluğunda : Bolşevik cenneti yolcuları ! 


f LET 
One 


^ 





Memur — Babanizin adi ?.. a g^ 
Yolcu — Agop / ih; n-Migirdig Kazıklıyan ve ortakları Anonim Şirketi l. 


Akbaba, 3 Ocak 1946, Sayı: 93. 


17 Ocak 1946 tarihli Akbaba'da Rus isteklerinin Birleşmiş Milletlerde 
yer almasına dair bir karikatür vardır. Birleşmiş Milletlerde bir tahta vardır. 
Tahtanın üzerinde “Boğazlar* Ardahan-Artvin-Kars- Rus İstekleri— ?” 
yazmaktadır. Aslında bu işlemin sonucu "O'dir. Çünkü Ruslar, Boğazları, Ardahan'ı Kars'ı ve Artvin'i isterler; yani bunların tamamı Rus isteklerinin kendisidir. Rus isteklerinden yine Rus istekleri çıkarsa “0” kalır. Birleşmiş Milletlerin bu işleme yorumu ise “Hayır, bu problemin esası yanlış. Ne hesapla halledilir, ne de cebirle^ şeklindedir. Dergi, bu isteklerin baştan olmaması gerektiğini ve bu tutumun yanlışlığını bu karikatürle ortaya koyar. Karikatür, Şevki” imzalıdır. 
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BOĞAZLAR + ERDAHAN 
4 ARTVİN + KARS — 
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Birleşmiş milletler — Hayır, bu problemin esası 
E halledilir, ne de cebirle! 


Akbaba, 17 Ocak 1946, Sayı: 95. 


A] 


vü *j 


Rus istekleriyle ilgili Münif Fehim imzalı bir karikatür derginin yine 


aynı sayısında karşımıza çıkar. İki şık hanımefendinin karşılıklı ve ayakta 


sohbet ettiklerini gördüğümüz karikatürde, hanımlardan biri diğerine 


“Sen de pek aksisin. Ne istese hayır diyormuşsun” der. Diğeri ise “Nasıl 


evet diyeyim? Bana karşı Rus siyaseti kullanıyor.” şeklinde cevap verir. Yani 


hanımın sevgilisi kendisinden istenmemesi gereken şeyleri istemektedir. 


Tıpkı Rusların Türkiyeden talepleri gibi. Evet, denemeyecek istekler 


karşısında yapacak bir şey yoktur. 





Akbaba, 17 Ocak 1946, Sayı: 95, s. 9. 
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Rusların istekleri Akbabada iyice dalga konusu hâline gelmiştir. 
Sovyetlerin Boğazlarımızdan üs istemesine mülhem olarak yayımlanan “Şevki” imzalı bir karikatürde, iki adamın arasındaki diyalog Rusların durumunu ortaya koyar. Gazete okuyan adamlardan biri, Amerikalıların Ay ile olan temasını haber alır ve bunun ileride bir sıkıntı çıkarabileceğinden endişelenir. Bir mesele çıkmasından korkan adama arkadaşının yanıtı şöyledir: “Öyle, Ruslar muhakkak üs isteyeceklerdir” 





Akbaba, 14 Şubat 1946, Sayı: 99. 


7 Mart 1946 tarihli 102. sayıda ise yine Rus ve Gürcü isteklerine atıfta 
bulunularak durumla dalga geçilir. Bu sefer, bir hanım ile sevgilisi birlikte oturmaktadırlar. Hanım, kendisinin bir devlet kuşu; yani iyi bir talih olduğunu söyler. Bu yoruma sevgilisinin cevabı ise şu şekildedir: “Belli. Her gün bir şey isteyişinden belli.” Erkek, bu yorumu yaparken elinde bir gazete vardır. Gazetedeki başlıklar dikkatle incelendiğinde çeşitli devletlerin isteklerinin haber yapıldığı görülür. En başta ise Rus ve Gürcü istekleri yer alır. Ruslar, sık sık nasıl bizden bir şey istiyorsa, adamın sevgilisi de aynı şekilde davranmaktadır. 
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Akbaba, 7 Mart 1946, Say1: 102. 


Bütün bu istekler dolayısıyla, Türkiye ile SSCB arasında bir diplomatik 


kriz ortaya çıkar. Bu sıkıntıların yaşandığı dönemde, 5 Nisan 1946da, 


ABD'ninen büyüksavaşgemilerinden birisi olan Missouri Zırhlısı, Türkiye'yi 


ziyaret eder. Bu ziyaret, elbette çok anlamlıdır. Amerika'nın Sovyetlere karşı 


etkili bir dış politika izleyeceğinin göstergesi olan bu hareketle Türkiye bir 


destek almış olur.! İşte Akbaba'da konuya dair yayımlanmış bir karikatür vardır. 11 Nisan 1946da 107. sayıda yayımlanan karikatürde, zırhlıda 


yer alan Amerikan askerleri, Boğaz sularında karşı kıyı Karadenizin; 


yani Sovyetlerin ne kadar güzel göründüğüne bakmaktadırlar. Karikatür, 


“Şevki” imzalıdır. 


"I. Dünya Savaşı'nın bitişinden hemen sonra, Türkiye'nin dış politikasının ve Türk basınının gündemine yerleşen olay, Türkiye ile SSCB arasında yaşanan gerginliktir. 1925 yılında imzalanan ve 1945 yılında süresi sona erecek olan Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nın, SSCB tarafından yenilenmeyeceğinin, Türk Büyükelçisi aracılığıyla Türk Hükümeti'ne bildirilmesi ve arkasından Sovyet Hükümeti tarafından bazı isteklerde bulunulması, sözü edilen gerginliğin boyutlarını arttırmıştır. Türkiye ve SSCB arasında diplomatik alanda böyle bir krizin yaşandığı dönemde, 5 Nisan 1946da ABD'nin en büyük savaş gemilerinden birisi olan Missouri'nin Türkiye ziyareti, içeride ve dışarıda çok anlamlı bulunmuştur. Türk basınında Missouri'nin Türkiye ziyareti, ABD'nin Ortadoğuda SSCB'ye karşı etkili bir dış politika izleyeceğinin ve bu doğrultuda Türkiye'yi destekleyeceğinin işareti olarak yorumlanmıştır. Ancak 1946 yılında gerçekleştirilen bu ziyaret, öncesinde ve sonrasında yaşananlarla sadece dış politikada destek olarak algılanmakla kalmamış beraberinde bazı tartışmaları da getirmiştir” İbrahim Bozkurt, "II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı'nın İstanbul Limanı'nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VIV 15, 2007, s. 251. 
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ZA 
Bak, bak.. Ne güzel görünüyor. | | | 
— Karşı Kıyı mı?.. vg $E 
— Hayır, Karadenizl. 5 © çe 5 


Akbaba, 11 Nisan 1946, Sayı: 107. 


16 Mayıs 1946 tarihli Akbaba'nın 112. nüshasında yine Sovyet tehdidi 
ele alınır. Ruslar bizim için bir tehdit midir, değil midir? Bu konuda çeşitli görüşler vardır ve herkes birbirini etkilemeye çalışmaktadır. Karikatürde, Tevfik Rüştü ile Celal Bayari birlikte görürüz. Mekân bir göz doktoru muayenehanesidir ve Doktor Tevfik Rüştüdür. Hasta ise Celal Bayar'dır. 
Celal Bayar'ın gözlerini muayene eden Tevfik Rüştü, onda duvardaki yazıyı okumasını ister. Duvarda, “Türk-Rus Düşmanlığı” yazmaktadır. Celal Bayar, bu yazıyı Türk-Rus dostluğu diye okur. Tevfik Rüştü de bu cevaba çok memnun olarak “Benim gözlüğüm size çok iyi gidiyor? der. Aslında, Tevfik Rüştü Celal Bayar'a kendi gözlüğünü takmış ve duvardaki yazıyı kendisinin zihniyetine göre okumasını sağlamıştır; çünkü Tevfik Rüştü zamanında Sovyetler Birliği ile ittifak kurulması gerektiğini savunmuştu.' 


1 “Almanyanın savaşı kaybedeceğinin 1944 yılı içinde belli olmaya başlaması ve savaş sonrası 
uluslararası siyasetin nasıl oluşturulacağı yönündeki tartışmalar, Tan gazetesinde Zekeriya Sertel'in Türkiye Tarihi Bir Dönüm Noktasindadir' başlıklı makaleyi yazmasına neden oldu. Bu yazısında “..biz de demokrasilerle, totaliter devletler arasında bir seçim yapmak zorundayız, yarınki dünya kurulurken Türkiye kendi kabuğu içine çekilemez, bir kaçma ve kendini ayırma politikası güdemez. O halde dış siyasetimizin ana ilkesi ne olacak? diye soruyordu. Sertel, bu soruyu yanıtlamak için, Atatürk Dönemi'nin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın bir gün önce Tan gazetesinde çıkan yazısından faydalanarak, Aras'ın Balkanlarda ve Batı Asyada Sovyetler'le ittifaka kadar varan daha sıkı bir 
işbirliği yapmamız gerektiği yönünde ortaya attığı görüşü destekliyordu. Tevfik Rüştü Aras ise 1944 
yılı yaz aylarında Tan gazetesinde yazdığı makalelerde, hükümetin dış politikasının yeterince hızlı gelişmediğini, sürekli değişen askeri ve siyasi koşullara ayak uyduramadığını belirtiyor, Türkiye'nin tecrit siyasetine devam edeceği yerde, müttefiklerle daha sıkı ve yakın işbirliği içine girmesini istiyor ve nihayet, Sovyetler Birliği ile bir ittifak kurulması gereğini vurguluyordu.” Mithat Kadri Vural, “TI. 
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SiC ri 1 f E PS nes. 
Dr. Tevfik Rüştü — Okuyunuz bakayım... 





© — Celâl Bayar — Türk - Rus dostluğu !.. 


Rüştü — Mükemmel... Benim gözlüğüm Es ak iyi gidiyor! - : | 
Akbaba, 16 Mayıs 1946, Sayı: 112. 


z 
Me ; 


Ruslar, Boğazlardaki emellerinden vazgeçmemişler Haziran 1945'teki isteklerini ikinci bir notayla Ağustos 1946da tekrar etmiglerdir! Rus büyükelçisi tarafından verilmiş olan Boğazlar ile ilgili notadaki Rus istekleri şu şekildedir: 


“1. Boğazlar her zaman ticaret gemilerine açık olmalıdır. 


2. Boğazlar Karadeniz ülkelerinin savaş gemilerine her zaman açık olmalıdır. 


3. Özel şartlar dışında Karadenize sınırı olmayan devletlerin savaş gemilerine boğazlar kapalı olmalıdır. 


4. Boğazlarla ilgili kurulacak olan cemiyet sadece Karadeniz devletlerinden oluşmalıdır. 


Dünya Savaşı Türkiyesinde Bir Muhalefet Örneği Olarak “Tan Gazetesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII/16-17, 2008, s. 387. 

1 “20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi yirmi yıllık bir antlaşmadır. 
İmzacı devletlerden herhangi birisi anlaşma üzerinde değişiklik isterse her beşinci yılın başlangıcında tekliflerini iletme hakkına sahiptir. Ruslar bu haktan yararlanarak 1946 yılı Ağustos ayından itibaren boğazlar konusunda kendi lehlerine değişiklikler yapılmasını istemeye başlamışlardır. 7 Ağustos 
1946 tarihinde Rus Büyükelçisi tarafından verilmiş olan boğazlarla ilgili nota, Sovyetlerin Potsdam 
Konferansı kararlarına dayanarak vermiş oldukları bir nota olarak değerlendirilmiştir”. Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden İstekleri” Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.127. 
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5. Boğazların savunulması noktasında Sovyetler ile Türkiye ortak hareket 


etmelidir.” ! 


Bu ikinci nota üzerine yine Akbaba bir karikatürle devreye girmiş, Rusların Boğazlarda üs isteme arzusunu resmetmiştir. Karikatürde, bir Türk askeri görülür. Kızgın bir şekilde gelen Rus'a “Ne arıyorsun yoldaş?” 
diye sorar. Rus'un cevabı ise Boğazdaki yerimi şeklindedir. Bu arada, Rus Türk askerinin ağzının içine doğru; yani boğazına bakmaktadır. Karikatür, 


Cemal Nadir imzalıdır. 





Akbaba, 29 Ağustos 1946, Sayı 127, kapak. 


Rusların Boğazlar konusundaki istekleri hakkında yayımlanmış bir diğer karikatür ise yine derginin aynı sayısında karşımıza çıkar. Karikatürde iki bey Boğaz vapurunda sohbet etmektedirler. Beylerden biri, “Ruslar, bizimle Boğazlar hakkında pazarlığa girişmek istiyorlarmış. Ne dersin?” 
diye sorar. Diğeri ise “Beyhude zahmet. Aldığımız fiyata da vermeyiz. der; yani biz Boğaz'ı; İstanbul'u kanla aldık. Eğer, bizden almak niyetindelerse alırken döktüğümüz kandan daha fazlasını dökmeye hazırız gibi bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. 


1 Sabit Dokuyan, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyetler Birliği'nin Türkiyeden İstekleri”, 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 18, 2013, s.127. 
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Akbaba, 29 Agustos 1946, Say1:127. 


Türkiyenin Boğazlara sahip çıkması, ne pahasına olursa olsun bu konuda taviz vermemesi, Ağustos 1946'da Akbaba'da pek çok karikatürle değerlendirilmiştir. Yine aynı sayıda çıkan “Şevki” imzalı bir başka karikatürde, bir Türk askerini; yani Mehmetçik'i görürüz. Kendisi muayene olmaktadır. Doktorlar ise Amerika ve İngilteredir. Onu muayene eden doktorlar hiçbir şeyinin olmadığını görürler ve “Aslan gibisin maşallah.” 
derler. Mehmetçik'in verdiği cevap ise manidardır: “Evet, boğazıma düşkünümdür.' Burada her ne kadar yeme içmememe dikkat ettiğim için sağlıklıyım gibi bir mana ortaya konmaya çalışılmışsa da aslında, söylenmek istenen Türkiye olarak Boğazlarımıza sahip çıktığımız ve çıkmaya da devam edeceğimizdir. 
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Doktorlar — Aslan gibisin maşallah... 
Mehmetçik — Evet, Bogazima düşkünümdür l.. 





Akbaba, 29 Ağustos 1946, Sayı. 127. 


10 Ekim 1946'da yayımlanan Akbabada Boğazlar meselesine Türkiye'nin 
nasıl yaklaştığı bir karikatürle anlatılmıştır. Amerika ve Birleşik Kralliktan bağımsız hareket etmeyeceğini, bu konuyu onlardan destek almadan konuşmayacağını belirten Türkiyenin durumu, karikatüre yansımıştır. 
Karikatürde bir Türk askeri ve bir Rus hanımı görülür. Masa başındadırlar ve masanın üzerindeki tabakta bir yemek vardır. Yemeğin üzerinde, “Boğazlar Meselesi” yazmaktadır. Rus Hanım, yemeği Türk askerine “Buyursanıza.” diyerek teklif eder, ancak Türk askeri, “Dostum Amerika ve müttefikim İngiliz olmadan boğazımdan geçmez” der. Yani, bu iki devlet araya girmeden Boğazlar meselesi konuşulamaz, bu durum sadece Türkiye'yi ve Sovyetleri ilgilendiren bir durum değildir. Onların desteği olmadan Türkiye hareket etmeyecektir. 
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Rus — Buyursaniza... 
Türkiye — Yoook, dostum Amerika ile müttefikim 
İngiliz olmadan boğazımdan geçmez | 

LI 1 M CINE 


Akbaba, 10 Ekim 1946, Sayı: 133. 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde beş devletin veto; yani ret 


hakkı vardı. Ancak, Sovyetler Birliği veto hakkını 1949 yılına kadar otuz 


defa kullanmış ve kurumu işlemez bir hâle getirmiştir. İşte Sovyetlerin 


bu tutumu Akbaba'nın da gözünden kaçmamış ve Rus isteklerini yine bir 


karikatürle anlatmıştır. Karikatürde, bir hanım eşinden pek çok pahalı eşya 


ve kıyafet istemektedir. Bu durum karşısında şaşakalan adamın dergiye 


göre veto hakkını kullanmaya yetkisi vardır. Çünkü istekler çok ağırdır 


ve reddedilmelidir. Adamın başındaki yıldızlar bize Amerikan bayrağını 


l 


“2'nci Dünya Savaşı sonuçları itibariyle Avrupa'nın çöküşü olarak da degerlendirilebilir. Avrupa son birkaç asırda hiç bu kadar güçsüz düşmemiştir. Mevcut durumun muhafazası ancak güç birliğinden geçmekteydi. Belki de Avrupalıların son zamanlarda yaptıkları en akıllıca bir iş, güçlerini birleştirmek için bir araya gelmeleri olmuştur. Savaş sonunda Sovyetler Birliği, savaş içinde lagvedilen 'Komitern' yerine 'Kominform'u kurmuştur. Kurulan ‘Kominform münasebetiyle yayınlanan bildiride amacın Batılı devletlerin ve rejimlerin yok edilmesi olduğu açıkça beyan edilmiştir. SSCB'nin savaş sonunda Avrupada 200 tümen askeri hazır bulunuyordu. Doğu Avrupayı yandaş rejimler ile elde etmiş, Berlin ise ablukaya alınmıştı. Sovyetlerin yayılmacı niyetleri Batılıları ürkütmüştür. Batılılar harpten yorgun çıkmış ve askerlerini genel olarak terhis etmişti. Yakın zamanda güç toplamaları pek mümkün görünmüyordu. Savaşın sona ermesiyle barışın, güvenliğin ve esenliğin Birleşmiş Milletler marifetiyle yürüyeceği şeklinde bir anlayış ortaya çıkmıştı. Ancak 5 devletin veto hakkı bulunan Güvenlik Konseyi'nde SSCB, 1949 yılına kadar 30 defa bu hakkını kullanmış ve kurumu işlemez hale gelmişti.” 
Osman Yalçın, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Tehdidi Karşısında Kalan Türkiye'nin Batı ile İşbirliği Yapma Süreci”, Turkish Studies, Volume 815, 2013,s. 934. 
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hatırlatmaktadır. Yani Sovyetler, Güvenlik Konseyi'nde nasıl her şeyi veto ediyorsa, Amerika'nın da onların isteklerine karşı bir veto hakkı vardır şeklinde yorumlanabilir. 





Veto hakkı | 


Akbaba, 10 Ekim 1946, Sayı: 133. 


Bütün bu Rus isteklerine tepki gösterenlerin yanı sıra, memlekette onları müdafaa edenler de mevcuttu. Rus taleplerinin yanlış anlaşıldığını veya kimi isteklerin aslında masumane olduğunu dile getiren gazeteler de vardır. Yusuf Ziya Ortaç'ın “komünist mecmua” olarak tanımladığı Ses mecmuası, yaptığı bu tür yayınlarla tepki çekmektedir. Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç yayımladığı bir yazısında, Ses'in İstanbul'da çıktığına bin şahit ister diyerek bu yayın organının Sovyetlerle bağını ima eder. Ardından da gazetede yazılanlardan ötürü ateş püskürür; çünkü Ses, Rusyanın emperyalist bir niyeti olmadığını iddia etmektedir. Bu iddianın karşısında Yusuf Ziya Ortaç, Rusyanın yaptıklarını tek tek sıralar ve Rusyanın emperyalist bir devlet olduğunu ispatlamaya çalışır. Yazının sonunda ise Ortaç, Ses gazetesinin tüm söylemi karşısında emniyetin, sıkıyönetimin ve Türk savcısının nerede olduğunu sorgular. 


lince: Rusya bize verdiği notada Boğazların müşterek müdafaasını istiyor. 
Bunu istemek bir emperyalizm midir? 
Mantığımız bize birdenbire “evet, dedirtemiyor!] 
Biliyorum, kimbilir hangi Moskof seferinde hangi 
Moskof kurşuniyle can vermiş dedenizin şehit kanı damarlarınızda isyan ile 


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI Odağında Tarih Boyunca Savaş 


Sanki Japon c 3 
riyle dudak dudağa Pts gen bu Sovyet Rusya de ğildir ! 
Sanki irili ufaklı pom 


Baltık devletlerini kendi 


„haritasına katan bu Sovyet 
` Rusya değildir! 

Sanki Lehistanın yarı doğusunu yutan, sanki 
Romanyadan Besarabyayı koparan, sanki Finlândiya- dan Kareliyi  gasbeden, 


. sanki Kamçatkaya, Kuril 


adalarına çöken bu Sovyet 
Rusya değildir | 

Ya o Türk illeri?. O 
Doğu Türkistan, o Mogolistan ?.. 

Hangisinin bayrağı kaldı? Hangisinin dini kaldı? 
Hangisinin dili kaldı ?.. 


tutuşuyor.. Dişleriniz, tırnaklarınız silâhlaşarak odanızdan sokaklara fırlamak, karanlıklarda koşmak, se- 
.Sinizi bayrak bayrak cad- 


Romanya, Bulgaristan gibi memleketler ise, artık komünist Rusyanın garsonyeridir | 





„list de ilms! © emiş ve neselesine ge- hi Sanki 1939 da ikinci dün- niyetini any: 


Akbaba, 19 Aralık 1946, — 143. 


Yukarıda bahsettiğimiz üzere, 1945 yılının sonu ve 1946 yılının başında Gürcü iki profesörün Karadeniz vilayetlerimiz üzerinde hak iddiaları söz konusu idi. 'Akbaba'da bu olayı hatırlatan bir karikatür ise 1947 senesinin başında yayımlanmıştır. Ancak bu karikatürde, bu sefer söz konusu şahıslar Gürcü profesörler değil de İstanbul Edebiyat Fakültesindeki profesörlerdir. 
Bu fakültedeki bazı profesörlerin Rus ağzıyla konuştuğunu ima eden dergi, karikatürde şu diyaloğa yer vermiştir: -Edebiyat Fakültesinde bir profesör mimarlığımızın Ermeni olduğunu söylemiş, bir profesör de Trabzon bizden değil demişti. -Hangi Edebiyat Fakültesi? Bizimki mi? Yoksa Moskova'nınki 


mi? 


1 “Uluslararası ilişkilerde önem verilen dostluk ve işbirliği ile iyi komşuluk anlayışı, Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında başlangıçta iyi bir seyir izlerken daha sonraki yıllarda ve gelişen olaylar sonucunda yerini soğuk bir anlayışa terk etmiştir. Türk yetkililerinin iyi niyet çabaları ve dostluğun yeniden tesisi konusundaki bütün uğraş ve girişimleri, İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde Sovyetlerin mağlubiyetten zafere doğru yönelmeleri ile boşa gitmiş ve daha önce yapılan tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması Ruslar tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Hemen ardından İkinci Dünya Savaşı galibiyetinin verdiği moral ve güçle önce Türkiye'nin doğu vilayetlerinden bazı parçalar istemiştir. Ardından bu toprak talepleri özellikle Rus, Gürcü ve Ermeni basınında yer alarak daha da genişletilmiş, özellikle Gürcistan tarafından Trabzon ve Giresuna kadar olan yerler talep edilmiştir. 
Ermenistan tarafından da Doğu Anadoludaki toprak talepleri artırılarak; Van, Bitlis ve Erzuruma kadar olan yerler istenmiştir. Bütün bu toprak taleplerinin gündeme geldiği dönemde, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tam bir sinir harbi başlamıştır.” Süleyman Ünlüsoy, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Gerginleşen Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkilerinin Türk Kamuoyundaki Tepkileri (1945-1952)” İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Dan. Sabahattin Özel., İstanbul 2001, s. V. 
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. — Edebiyat Fakültesinde bir profesör mimarlığımızın Ermeni olduğunu söylemiş, bir profesör de 
Trabzon bizden değil demişti. — i 

. — Hangi Edebiyat Fakültesi? Bizimki mi? Yoksa 
Moskovanınki mi ? " 





Akbaba, 1 Ocak 1947, Yıl: 25, Sayı: 145. 


Yukarıda, Rusya'nın etkisiyle Suriyenin Hatay'ıbizden istediğini belirtmiş ve buna dair bir karikatürü vermiştik. 12 Şubat 1947 senesinde yayımlanan bir başka karikatürde yine aynı konuya değinilir. Karikatürün altında, “Suriye, Hatay'ı istiyor.” yazmaktadır. Karikatürde bir ayı görünmektedir. 
Bilindiği gibi, “ayı” Rusların timsalidir. Bu yüzden de dergide çoğu zaman Ruslar ayı ile gösterilmişlerdir. Karikatürdeki ayı, Suriyeli gibi giyinmiştir ve Türk sınırına gelmiştir. Sınırda ise bir Türk askeri vardır, ayının; yani Arap 


görünümlü Rus'un bizden Hatay'ı istemesi karşısında sadece gülmektedir. 
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Akbaba, 12 Şubat 1947, Sayı 151. 
III- Akbaba Ve Soğuk Savaş'a Giden Yol 


Sovyetler, sadece Türkiye için bir tehdit oluşturmuyordu. Sovyet politikaları, özellikle ABD ve İngiltere'yi rahatsız etmeye başlamıştı.' Bu ülkeler, Sovyetlerin kendileri için tehlike arz edebilecek çeşitli tutumları yüzünden tedirgindi. Sovyetler, artık Avrupa ve ABD tarafından da tehdit olarak algılanıyordu. Bu durum, uluslararası bir gerginliğin oluşmasına sebep oldu. 1946dan sonra oluşmaya başlayan iki kutuplu bir dünya ortaya çıktı. SSCB ile ABD arasında, 1946'da başlayıp 1991'de Sovyetler Birliği'nin 


1 “Washington'un Moskova'ya yönelik tutumu, Sovyetlerin İrandaki askeri ve siyasi manevraları ve 
Churchill'in Başkan Roosvelt'in doğduğu Fulton kasabasında 5 Mart 1946da ünlü “Demir Perde” konuşmasındaki uyarı sonrası ani değişiklik gösterdi. ABD, 1946'nın başından itibaren Sovyetlere karşı politika arayışına girdi. Bu arayışın siyasi bir planlamaya dönüşmesi ise, ABD'nin Moskova Maslahatgüzari ve önemli bir Rusya uzmanı olan George Kennan'ın 22 Şubat 1946da Washingtona gönderdiği “Uzun Telgraf” (The Long Telegram) sayesinde oldu. Bu telgrafın öngördüğü prensipler ABD'nin SSCB'ye karşı yürüttüğü 45 yıllık Soğuk Savaş'ın temelini oluşturdu. ABD Dışişleri Bakanı Byrnes, Aralık 1945 sonunda Moskovadan döndüğünde Başkan Truman da bakanı için bir not hazırlamıştı. Bu notta Truman'ın Sovyetler ile ilgili düşüncesinin değiştiğine yönelik çarpıcı ipuçları vardı. Zira Truman, Stalin'in Balkanlar, Avrupa ve İran üzerindeki politikalarından iyice rahatsız olmaya başlamıştı” Kaan Kutlu Ataç, “2. Dünya Savaşı Sonrası Sovyet Tehdidi ve Türkiye (1945- 


1946)”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 25, 2017, s.203. 
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dağılmasına kadar devam eden siyasi ve askeri gerginliğe “Soğuk Savaş” adı verilir.! İşte Akbaba'da bu “Soğuk Savaş'a giden yolda, iki devletin arasındaki gerilimi anlatan karikatürlere de yer verilmiştir. Bunlardan birkaçına değinmek istiyoruz. 


5 Mart 1947 tarihli 154. nüshada yayımlanan karikatürde, ABD ile 
Sovyetler arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Sulh; yani barış istiyormuş gibi görünen Sovyetlerin aslında iç yüzü böyle değildir. Sovyetler, sadece yüzüne sulh maskesini geçirmiştir. Amerika, o maskeyi kaldırdığında, Rusya ile karşılaşır ve şaşırmış gibi yapar: “Ay, sulh isteyen sen miydin?” 











İç yüzü! nik p 





Akbaba, 5 Mart 1947, Sayı: 154, s. 4. 


Mart 1947'de bir başka gelişme olur ve 1945-1947 arası SSCB 'ye karşı 
Türkiye'yi koruyan İngiltere'nin yerini ABD alır. ABD Başkanı Truman, 12 
Mart 1947'de ABD Kongresi'nde bir konuşma yapmış ve yeni bir dönemi 


1 “ABD ve İngiltere'nin tepkisi üzerinde savaş sonrası Sovyet politikaları etkili oldu. SSCB'nin savaş 
esnasında işgal ettiği İran'ı terk etmek istememesi, bölgedeki petrol yataklarının Sovyetlerin kontrolüne girme ihtimali yaratması, ABD'yi tedirgin ediyordu. Durum, SSCB'nin hem Avrupa hem de ABD tarafından tehdit olarak algılanmasına zemin hazırladı. Bu algı, yeni bir ulusla arası gerginliğin başlamasına neden oldu. SSCB tehdidi, ABD ve İngiltere'nin Türkiye'ye karşı tutumu üzerinde de belirleyici oldu. Temelleri hemen savaştan sonra atılan ancak özellikle 1946'den sonra belirginleşmeye başlayan Soğuk Savaş olarak adlandırılan iki kutuplu dünyada Türkiye, başta İngiltere olmak üzere ABD tarafından SSCB tehdidine karşı desteklenmeye başlandı.” Funda Selçuk Şirin, “İngiltere'nin Trabzon Konsolosu Mr. Breene'nin Erzurum, Kars, Doğubayazıt ve Ağrı Gezisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 25, 2013,s. 116. 
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başlatmıştır. ! İşte bu kongredeki konuşma, Akbaba'ya da yansımış ve konuşmanın öncesi ve sonrası karikatürize edilmiştir. Karikatüre göre, Truman'ın nutkundan evvel Türkiye, İngiltere, Amerika dâhil birçok ülke üzgün ve umutsuzdur. Trumanin nutkundan sonra ise üzgün ve mutsuz olanlar Ruslar, Bulgarlar ve yandaşlarıdır. Karikatürün üzerinde “Milletlerin yüzleri” yazmaktadır. 


Milletlerin yüzleri : 






Trumanin nutkundan evvel... Trumanın nutkundan sonra... 





Akbaba, Yıl: 25, 26 Mart 1947, Sayı: 157. 


Bir başka ilgi çekici karikatür ise 25 Haziran 1947'de yayımlanır. 
Sovyetlerin Avrupa üzerindeki emelleri artık iyiden iyiye Amerika ve İngiltere'yi kızdırmaktadır. “Kırk Arap Hikâyesi” başlıklı karikatürde, Rusya önce üzerinde Avrupa yazan kadına bakmaktadır. Sonrasında kadını bankta otururken rahatsız etmeye başlar. En sonunda ise kadını kucaklar. 
Bütün bu olanları Amerika ve Birleşik Krallık izlemektedir. Karikatürün son sahnesinde Amerika, “Ama ben yavaş yavaş kızıyorum.” diyerek ayaklanır ve onlara doğru yol alır. 


1 “ABD Başkanı Truman, İngiltere'nin açıklamalarından sonra 12 Mart 1947de ABD Kongresi'nde 
yaptığı konuşmasında; bölgeye yardımın nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu. ABD, sadece Ortadoğuda değil Avrupada da egemen olmak ve istikrarı sağlamak için bu tarihten sonra yeni bir dönemi de başlatmış oldu. Marshall Planı ve NATO bu dönemin iki önemli girişimi oldu. SSCB tehdidi karşısında ABD başkanı Trumanın önerisi ile Yunanistan ve Türkiye'ye yardım amacıyla yeni bir sürece girildi. Başkan Truman, 22 Nisan 1947de ABD kongresinden Türkiye ve Yunanistan için yardım yetkisini aldı. Türkiye, 4 Temmuz 1948de ABD'nin öncülüğünde savaş sonrası ekonomileri bozulan Avrupa ülkelerinin ekonomilerini toparlama ve canlandırma amacıyla başlatılan Marshall Planı'na da dâhil oldu” Funda Selçuk Şirin, “İngiltere'nin Trabzon Konsolosu Mr. Breene'nin Erzurum, Kars, Doğubayazıt ve Ağrı Gezisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 25, 2013,s. 117. 
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KIRK ARAP HİKAYESİ! 





Akbaba, 25 Haziran 1947 Çarşamba, Sayı: 1, s. 5. 


Sonuç 


1945, 1946 ve 1947 senesinin ilk aylarını incelediğimiz Akbaba siyasi mizah dergisinin, 1945 itibariyle iyice kendini gösteren “Sovyet tehdidi” karşısında kayıtsız kalamadığını ve anlamsız Sovyet istekleri karşısında tepkisini açıkça gösterdiğini görüyoruz. Özellikle, Boğazlar ve Kars-Ardahan konularında, Türkiye olarak hiçbir şeyden taviz vermeyeceğimizi açıkça dile getiren dergi, bu tehdit ve istekler karşısında yılmayacağımızı 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da göstermiş olur. Genellikle “Şevki” imzasını gördüğümüz karikatürlerde ince bir mizahla Sovyetlerin tutumu eleştirilmiş, Türk askerinin gücü ön plana çıkartılmıştır. Sadece karikatürlerle değil, kimi zaman yazılarla da eleştirilen Rus istekleri karşısında gülüp geçmemiz gerektiği anlatılmış, toprak söz konusu olduğunda ne kadar hassas olduğumuz gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bunu yanı sıra, Rusların taleplerini masumane görüp onların tarafını tutan basın da Akbaba'nın gözünden kaçmamış, bu yayın organlarına karşı ateş püskürülmüştür. Kısacası, derginin “Sovyet tehdidi” karşısında güçlü ve milliyetçi bir duruşunun olduğu söylenebilir. 


Akbabada 1940'ların sonunda başlayıp 1991e kadar devam eden 
Soğuk Savaş'ın izlerini de görmek mümkündür. Özellikle 1946 ve 1947 
senelerinin nüshalarında, Batı Bloku ile Doğu Bloku arasında kırk beş sene süren Siyasi ve askeri gerginliğin nasıl başladığına dair karikatürler bulmak mümkündür. 
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